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OP DAVIDSFONDS  
CULTUURREIS  
DEEL JE FIJNE MOMENTEN  
MET JE REISGENOTEN.

JE REISLEIDER IS EEN KRAK 
IN ZIJN OF HAAR VAKGEBIED 
EN BRENGT JE NAAR DE 
MEEST UNIEKE PLEKJES. 

JE ONTMOET LOCALS  
EN ONTDEKT HOE PLAATSEN 
EN CULTUREN ECHT ZIJN. 

EN OMDAT DUURZAAMHEID 
VOOR ONS GEEN HOL  
BEGRIP IS, COMPENSEREN 
WE AL ONZE VLUCHTEN. 

HOE JE LID WORDT VAN 
DE GROOTSTE CULTURELE 
FAMILIE VAN VLAANDEREN 
EN BRUSSEL (en meteen 
ook een serieuze korting 
krijgt op je cultuurreis) 
LEES JE OP P. 63. 

CULTUUR...  

dat beleef je samen

Cultuur beleef je 

samen, dat is het DNA 

van Davidsfonds. Hoe 

belangrijk die SAMEN 

is voor Davidsfonds 

Cultuurreizen lees je 

op p. 11 in de getui

genissen van onze  

reizigers over de Elbe 

en Loirecruise. 

SAMEN GRENZEN VERLEGGEN
Treed in alle comfort buiten je comfortzone – dat zou het motto van 
Davidsfonds Cultuurreizen kunnen zijn. ‘In alle comfort’, want op onze 
bestemmingen binnen en buiten Europa is (bijna) alles voor jou gere
geld. Bovendien ben je altijd in goede handen van onze reisleiders.  

 Toch is reizen steeds een beetje (of soms heel veel) het bekende achter-
laten en letterlijk en figuurlijk grenzen oversteken. Als single toch die reis 
boeken, met een bang hartje vertrekken, terugkeren wetende dat je warm 
in de groep bent opgenomen en dat de drempel voor een volgende keer 
wat lager is. Of in groep dat verre land bezoeken waar je al zo lang van 
droomt, maar toch wat bang voor bent. Samen grenzen verleggen, daar 
tekenen we voor bij Davidsfonds Cultuurreizen. 

 Veel grensverleggend leesplezier met ons nieuwe reisaanbod voor 2024!

 Het team van Davidsfonds Cultuurreizen

SAVE THE DATE!
Schrijf alvast zondag  
4 FEBRUARI 2024  
in je agenda! Dan verwel-
komen we je in Leuven  
om kennis te maken met 
onze reisleiders en het 
reisaanbod voor zomer  
en najaar 2024. 
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INHOUD

6 BESTEMMINGEN
 Een chronologisch overzicht van onze reizen

12 STEDENREIZEN
 Leer een stad van binnen en van buiten kennen of ontdek die  
 vanuit een thematische insteek

22 MUZIEKREIZEN
 Geniet van concerten en ontdek meteen ook een nieuwe stad of regio

30 RONDREIZEN EUROPA
 Bezoek de grote en kleine culturele schatten van een land of regio 

44 RONDREIZEN WERELD
 Trek de wijde wereld in en leer nieuwe culturen kennen

54 CRUISES
 Beleef culturele hoogtepunten vanop een varend hotel

58 NAJAARS- EN EINDEJAARSREIZEN 
 Voor deze najaars- en eindejaarsreizen in 2023 kan je nog inschrijven

60 PRAKTISCHE INFORMATIE
 Alles wat je moet weten over je Davidsfonds Cultuurreis

63 KORTING OP JE CULTUURREIS
 Geniet als Davidsfonds-lid van € 40 of € 60 korting op je reis

64 INFO & RESERVATIE

Van elke reis vind je de uitgebreide informatie op 
www.cultuurreizen.be.

Voor de dagperdagbeschrijving, wat allemaal inbe 
grepen is in de prijs, de vluchtgegevens en de uitgebreide 
bio van de reisleider verwijzen we graag naar onze 
website. 
Op p. 8 maken we je wegwijs. 

Legende symbooltjes 
bij de reizen

•   
reissom per persoon voor 
een 2persoonskamer 

•   
toeslag voor een 1persoonskamer  
of een 2persoonskamer voor  
singlegebruik (het juiste kamertype 
staat vermeld bij elke reis op  
www.cultuurreizen.be)

•  
 

korting per gezinslid voor 
Davidsfondsleden

10 
EEN CULTUURBAD 
OP DE DONAU

13 
JOODSE CULTUUR IN 
ANTWERPEN 

51
INDRUKWEKKEND 
INDIA

57
VAREN NAAR 
NEW YORK 

24 
PIANOKLANKEN 
IN LUZERN

39
BLOEMENPRACHT 
OP MADEIRA

45
DE OUDHEID IN 
TUNESIË

50
ONGEKEND TAIWAN 

Verantwoordelijke uitgever: Jan Van Steen, Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven
Foto’s: Shutterstock, tenzij Adobe Stock (p. 10, 13-16, 18, 22- 25, 27, 30, 31, 33, 35, 38 en 56, 57), Tim Dirven (p. 42-43)
Thomas van Dalen (p. 55), archief Cultuurreizen
Concept & vormgeving: XPAIR Communication
Drukkerij: Van der Poorten
Contact: cultuurreizen@davidsfonds.be
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TYPE BESTEMMING REISLEIDER VERTREK # dagen pagina
D E C E M B E R

B AT H Michèle Melotte 06/12/2023 5 59

K M S  &  M E L S B R O E K Hubert De Vos 12/12/2023 1 58

A L D E N  B I E S E N Liebrecht Vanbeckevoort 16/12/2023 2 58

P R A A G Els Swinnen 22/12/2023 5 59

C R U I S E  A B U  D H A B I  -  M U M B A I Karel Peeters 27/12/2023 15 Vol

V E N E T I Ë Luc Verhuyck 29/12/2023 5 59

T U R I J N Gil MIchaux 30/12/2023 4 59

JA N U A R I

S A L Z B U R G Jan Dewilde 31/01/2024 5 26

E G Y P T E Anne Desplenter januari 2024 14 45

F E B R U A R I

O M A N  &  D E  V E R E N I G D E  A R A B I S C H E  E M I R AT E N Roger Delbaere 08/02/2024 11 47

A M S T E R D A M Yves Senden 11/02/2024 1 22

C U B A Gil Michaux 11/02/2024 12 53

Z U I D - I N D I A Prakash Goossens 23/02/2024 15 51

Z U I D - M E X I C O ,  G U AT E M A L A  &  B E L I Z E Annelies Valgaeren 28/02/2024 16 52

M A A RT

M A D E I R A Anne Vandenborre 06/03/2024 8 39

J O O D S E  C U LT U U R  I N  A N T W E R P E N Roger Van der Linden 17/03/2024 1 13

A U S C H W I T Z  &  K R A K A U
Christophe Busch  
& Frédéric Crahay

20/03/2024 5 17

L U I K Waldo Geuns & Michèle Melotte 23/03/2024 1 14

K R A K A U Yves Senden 27/03/2024 5 26

A P R I L

D O U R O C R U I S E Eric Debraekeleer 03/04/2024 8 56

H A M B U R G  &  L Ü B E C K Piet J. Swerts 04/04/2024 4 25

I S R A Ë L  &  D E  PA L E S T I J N S E  G E B I E D E N Hans Ausloos 05/04/2024 10 44

M A F R A Luc Ponet 10/04/2024 6 27

O E Z B E K I S TA N Karel Peeters 10/04/2024 11 48

T U N E S I Ë Guido Schepens 15/04/2024 9 45

TA I WA N Stefan Blommaert 16/04/2024 13 50

J A PA N Marc Verachtert 22/04/2024 13 49

T R A N S - AT L A N T I S C H E  C R U I S E  N A A R  N E W  Y O R K Mia Doornaert 27/04/2024 12 57

Z U I D - F R A N K R I J K Christiane Struyven 29/04/2024 7 31

L I B A N O N Jorn De Cock 29/04/2024 8 46

STEDENREIS  I  MUZIEKREIS  I  RONDREIS  I  CRUISE  

Vol = volzet    LP = laatste plaatsen   online = bekijk status van de reis online 

TYPE BESTEMMING REISLEIDER VERTREK # dagen pagina
M E I

G R I E K E N L A N D Marc George 02/05/2024 14 41

M E C H E L E N Edward De Maesschalck 03/05/2024 1 13

D E N E M A R K E N Brigitte Raskin & Dirk Evers 05/05/2024 6 32

L A Z I O Gil Michaux 06/05/2024 8 35

S PA N J E :  D E  L A AT S T E  R E I S  VA N  K E I Z E R  K A R E L Frank Maeckelberghe 06/05/2024 7 36

L U Z E R N Waldo Geuns
(o.v.) 

09/05/2024 4 24

D E  B A LT I S C H E  L A N D E N Bea Honoré 13/05/2024 11 40

D E  A Z O R E N Peter Van de Vijver 13/05/2024 9 38

M E T  D E  T R E I N  N A A R  B E R L I J N Rik Tyrions 15/05/2024 6 16

L E U V E N Edward De Maesschalck 16/05/2024 1 14

T O N G E R E N :  F I E T S E N  O V E R  R O M E I N S E  H E E R B A N E N Robert Nouwen 17/05/2024 1 12

S PA N J E :  T E  V O E T  L A N G S  D E  V I A  D E  L A  P L ATA Bart & Stev Van Thielen 17/05/2024 11 36

PA R I J S Jan Dewilde 25/05/2024 2 23

C O R S I C A Brigitte Voeten 25/05/2024 8 31

S I C I L I Ë Kris Stevens 27/05/2024 11 34

D O N A U C R U I S E
Karel Peeters, Gido Van 
Imschoot, Ronny Debaere & 
Liebrecht Vanbeckevoort

27/05/2024 8 54

N A M E N Els Van Hoof 28/05/2024 2 22

J U N I

B R U S S E L :  H E T  B E L G I S C H  K O L O N I A A L  V E R L E D E N Peter Verlinden 01/06/2024 1 15

TA A L R E I S  I TA L I A A N S  -  B O L O G N A Sara D'Ercole & Laura Angelucci 03/06/2024 5 19

A R N H E M  &  D E  W E S T E R S C H E L D E Hubert De Vos 03/06/2024 4 30

A N D A L U S I Ë Guido Declercq 04/06/2024 10 37

TA A L R E I S  S PA A N S  -  B I L B A O
Marian Cruz Casanez & Pili 
Molina Gomez

08/06/2024 5 19

B A R C E L O N A Christiane Struyven 10/06/2024 6 18

N O O R D - G R I E K E N L A N D Wim Vanhoorne 10/06/2024 8 40

T H Ü R I N G E N  &  L E I P Z I G Yves Senden 11/06/2024 7 25

D E  C O T S W O L D S Paul Janssen 11/06/2024 6 33

N O O RW E G E N Theo De Meyer 19/06/2024 10 32

N A P E L S  &  D E  A M A L F I TA A N S E  K U S T John Everaert 28/06/2024 7 35

V E R S A I L L E S Els Van Hoof 29/06/2024 3 23
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WEGWIJS OP

www.cultuurreizen.be
Je kan onze website raadplegen met 
de computer, de tablet of de smartphone. 
Altijd en overal, handig toch!

DICHT BIJ HUIS, EEN BUURLAND 
VERKENNEN
OF DE WIJDE WERELD IN. 
MET DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN 
GA JE ZO VER JE WIL!Zoek op 

eender welke 
zoekterm.

Verschuif de 
knop naar ‘Kaart’ 
voor een visueel 
overzicht of naar 
‘Lijst’ voor een  
overzicht van  
de reisdagen.

Klik op  
de dag  
naar keuze  
voor het  
volledige  
programma 
van die dag. 

Hier vind je  
de prijs, vlucht- 
gegevens  
en wat  
inbegrepen is  
in de prijs. 

Deze knop 
zorgt voor een 
afdrukversie van 
de hele pagina 
zodat je de vol-
ledige informa-
tie van één reis 
kan afdrukken. 

Je krijgt  
een 
overzicht 
van alle 
bestemmingen 
die je 
chronologisch 
of alfabetisch 
kan ordenen.

Hier vind je 
een overzicht 
van onze 
reisleiders en 
kan je 
opzoeken
of je favoriete 
reisleider een 
reis begeleidt.

Zoek meteen 
op stedenreis, 
muziekreis, 
rondreis of 
cruise. 

Zoek reizen 
voor of na 
een bepaalde 
datum. 

Fan van een reis?  
Deel ze meteen  
via sociale media  
met je vrienden. 

Op de pagina van een reis 
kan je meteen boeken.
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Zin gekregen om zelf in te schepen voor de 
volgende Davidsfondscruise op de Donau? 
Lees dan snel verder op p. 54.

Muziek troef

“Ik vond het bijzonder aangenaam om ’s avonds na een 
excursie te ontspannen met een glaasje champagne, 
luisterend en genietend van de livemuziek. Daarnaast is het 
fijn dat alles is inbegrepen en de hele reis perfect geregeld is. 
Ik geniet nog na!”
Reinhilde Dewitte – Loire 2019

Samen nagenieten

“De landschappen die je ziet voorbijglijden vanop het schip 
en de culturele uitstappen die je maakt: de ideale combinatie. 
Zowel de cultuur- als de natuurliefhebber kan op deze reis 
zijn hart ophalen. Bovendien heb je aan boord meer dan 
genoeg tijd om elkaar te leren kennen: je dineert ’s avonds 
samen en geniet na van de belevenissen van de dag.”
Johan Bossier – Elbe 2021

Tedere pianoklanken

“Geweldig vonden we het op dit kleine cruiseschip, exclusief 
voor onze groep. We genoten onderweg van de muziek en 
luisterden in de mooie zitruimte naar de tedere pianoklanken, 
met een glaasje in de hand, terwijl de Loire traag voor de 
ramen passeerde. Een beklijvende ervaring!”
Gaby en Hilde Huylenbroeck - Christiaens – Loire 2019

 
Om de twee à drie jaar kriebelt het te hard bij 
Davidsfonds Cultuurreizen. Dan gaan alle registers 
open en toveren we een cultuurbad om ‘u’ tegen 
te zeggen uit onze mouw. Het recept van onze 
cruises is eenvoudig en intussen welbekend. 
Basisingrediënt: een grote Europese rivier, in dit 
geval de Donau. Voeg daar aan toe: een mooi 
charterschip exclusief voor Davidsfonds (vanaf 
65 deelnemers) en een interdisciplinair team 
van reisleiders. Kruid af met een snuifje muziek, 
een scheutje wijn, goede sfeer en een flinke 
dosis cultuur. Het eindresultaat, een exclusieve 
Davidsfonds Cultuurreis, is om van te smullen, 
zo blijkt als we het onze medereizigers vragen. 
Enkele deelnemers van de Davidsfondscruise op 
de Elbe en de Loire delen graag hun ervaringen. 
Want de beste cultuur, die beleef je samen! 

STAP MEE AAN BOORD 
VAN DE UNIEKE  
DAVIDSFONDS-CRUISE 
OP DE  

DONAU
  

Reisleiders met culturele bagage 

“Het is fijn om op reis te gaan met een groep die dezelfde 
passie deelt: cultuur. De reisleiders met hun culturele 
bagage zijn een absolute meerwaarde, al zijn ze veel meer 
dan reisleiders: altijd in voor een babbel tussendoor of 
voor wat extra uitleg. Een van onze mooiste herinneringen 
zijn de kleine attenties waarmee we verrast werden voor 
de 70ste verjaardag van mijn man.”
Mieke Quirynen – Elbe 2021

“Een wordingsproces van samenzijn”

Johan Smeuninx, voormalig directeur cultuurreizen, ging 
mee op de Loirecruise van 2019. Reizigers herinneren 
zich dat ze altijd bij hem terechtkonden voor een praatje. 
“Elke reis is een wordingsproces van samenzijn”, is een 
van zijn uitspraken die is bijgebleven. Hoe een groep 
onbekenden evolueert tot een hechte groep: het blijft een 
wonderlijk proces. 

Samen, ook bij een afgelaste vlucht

“Wat ons vooral is bijgebleven, is de fijne groep mensen. 
Op de terugweg strandden we op de luchthaven van 
Berlijn wegens brandalarm. Onze vlucht werd afgelast. 
In samenwerking met Omnia Travel en het lokale 
agentschap zijn we er met enkelen in geslaagd om een 
snelle oplossing te vinden voor de nacht en de terugreis. 
Niet evident voor zo’n grote groep en qua onverwachte 
reiservaring kan dat wel tellen!”
Jo en Mineke Leenders-Viaene – Elbe 2021

10 11
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FIETSEN TUSSEN ROMEINS 
ERFGOED EN FRUITBOMEN IN 

TONGEREN
De steden Tongeren en Borgloon, gelegen in 
de Haspengouwse fruitstreek, zijn verbonden 
door twee historische routes – twee routes waar 
weliswaar bijna 2.000 jaar tijd tussen zit. De 
Romeinse heerbaan van Tongeren naar Cassel 
liep van oost naar west, dwars door Vlaanderen. 
De mooiste stukken ervan bleven bewaard tussen 
Tienen, Tongeren en Maastricht. Je fietst van 
Tongeren naar Borgloon langs het traject van de 
Romeinse weg. Tijdens de terugrit naar Tongeren 
staat het Fruitspoor centraal, dat in de tweede helft 
van de negentiende eeuw ontstond. 

Je komt op eigen kracht naar Tongeren, waar de 
dag start met een inleidende lezing door reisleider 
Robert Nouwen, in het gezelschap van een kop 
koffie en Limburgse vlaai. Daarna stap je op de fiets 
en volg je de voormalige heerbaan die door het 
prachtige Haspengouwse landschap slingert, richting 
Borgloon. Je fietst langs Romeinse grafheuvels en 
ontdekt hoe de Romeinse villa’s verspreid lagen 
over het landschap. Onderweg stop je regelmatig 
voor wat duiding, sappige anekdotes en een heerlijk 
middagmaal. Zo doe je de nodige krachten op om 
langs het Fruitspoor, een voormalige spoorlijn voor 
het vervoer van onder andere fruit, terug te fietsen 
naar Tongeren. Je passeert middeleeuwse ruïnes van 
motten, eeuwenoude kapellen, majestueuze kastelen 
en indrukwekkende vierkantshoeves. 

De totale afstand van de fietstocht bedraagt 40 à 45 
kilometer. Je fietst met een elektrische fiets, waarvan 
de huur inbegrepen is in de prijs. Fietshelmen worden 
niet voorzien, maar we raden ze wel sterk aan, dus 
je brengt het best je eigen helm mee. Geef even 
een seintje als je graag je eigen elektrische fiets wil 
gebruiken.
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• Op reis met fietsliefhebber en historicus 
Robert Nouwen 

• Vrijdag 17 mei 2024
•  € 165 p.p. ST

ED
EN

RE
IZ

EN

 
MECHELEN
DE ‘NAVEL’ VAN DE NEDERLANDEN

Het tvprogramma Shalom allemaal! gaf een unieke inkijk 
in de Joodse gemeenschap van Antwerpen. Is je interesse 
gewekt en wil je graag zelf de Joodse buurt in Antwerpen 
verkennen en je verdiepen in de Joodse cultuur? Dan is 
deze daguitstap iets voor jou!

Het startpunt van de dag is het Centraal Station van 
Antwerpen. Reisleider Roger Van der Linden vertelt je graag 
meer over de architectuur van dat prachtige bouwwerk. Je 
wandelt door de Kievitwijk achter het station, ooit het hart 
van een volkse wijk met hoofdzakelijk Joodse bewoners. 
Bij het bekende Hoffy’s restaurant proef je ‘s middags van 
heerlijke Joodse gerechten. De Hoffman-broers vertellen je 
graag meer over de Joodse eetcultuur. In de synagoge van de 
Portugese ritus is er tijd voor jouw vragen: de relatie tussen 
de Joodse en christelijke religie, de belangrijkste Joodse 
feesten, de positie van de vrouw in het Jodendom…  

 

• Op reis met Roger Van der Linden, gepassioneerd 
stadsgids in Antwerpen

• Zondag 17 maart 2024
• € 115 p.p. 

• Op reis met historicus en auteur Edward De 
Maesschalck  

• Vrijdag 3 mei 2024
•  € 125 p.p. 

Mechelen was ooit het middelpunt van de 
Nederlanden. Landvoogdes Margaretha 

van Oostenrijk had er haar hof, waar ook keizer 
Karel opgroeide. Historicus en auteur Edward De 
Maesschalck neemt je mee langs de overdaad 
aan prachtige, oude gebouwen.   

Je komt op eigen kracht naar Mechelen en start 
je verkenning van de oude ‘Heerlijkheid’ Mechelen 
vanop de Grote Markt. Je wandelt langs het 
huidige en de twee voormalige historische 
stadhuizen, de paleizen van Margaretha van 
Oostenrijk en Margaretha van York, de barokke 
Sint-Pieter-en-Pauluskerk, de gerestaureerde 
Sint-Janskerk met een triptiek van Rubens, de 
refugie van de Abdij van Tongerlo, het begijnhof 
en het Aartsbisschoppelijk Paleis. Onderweg is er 
geen gebrek aan verhalen en mooie historische 
stadsgevels. Je sluit de dag af met een boottocht 
op de Dijle, zodat je de pracht van Mechelen ook 
vanop het water kan bewonderen.  

JOODSE CULTUUR IN 

ANTWERPEN
STEDENREIZEN
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DE COLLEGES VAN    

LEUVEN

Een gezellig historisch centrum en thuisbasis van een van 
de beste orkesten in België? Allebei vind je het in Luik. 
Je krijgt er een rondleiding en geniet van een betoverend 
concert.

Plaats van afspraak voor deze daguitstap is het station 
van Luik-Guillemins, waar stadsgids Michèle Melotte 
je opwacht voor een rondleiding in de Vurige Stede. De 
Montagne de Bueren, de Place Saint-Lambert met het 
voormalige paleis van de Prinsbisschoppen, de Koninklijke 
Opera… Er valt genoeg te ontdekken. Na het middagmaal 
neemt Waldo Geuns je mee naar de recent vernieuwde Salle 
Philharmonique voor een rondleiding. Hij geeft een inleiding 
over het concert en brengt je even in contact met enkele 
musici van het fenomenale Orchestre Philharmonique Royal 
de Liège (o.v.). Onder leiding van dirigent Gergely Madaras 
brengt het orkest de Tweede Symfonie van de Finse 
componist Sibelius.

• Op reis met pianist Waldo Geuns en stadsgids 
Michèle Melotte  

• Zaterdag 23 maart 2024
•  € 165 p.p. 

• Op reis met historicus en auteur Edward De 
Maesschalck 

• Donderdag 16 mei 2024
•  € 120 p.p.  

Wie Leuven zegt, noemt in een adem ook 
de universiteit en haar talrijke colleges. 

Historicus Edward De Maesschalck neemt je 
mee in het rijke en soms tumultueuze verleden 
van de stad. 

Je komt op eigen kracht naar Leuven. De stads-
wandeling start aan de imposante universiteits-
bibliotheek op het Ladeuzeplein. Je ontdekt de 
noordzijde van de stad met tal van Leuvense 
colleges en andere verborgen parels. Ook een 
bezoek aan de gerenoveerde Sint-Pieterskerk met 
werk van onder andere Dirk Bouts, stadsschilder 
van Leuven en een van de belangrijkste Vlaamse 
Primitieven, kan niet ontbreken.

Na het middagmaal gaat de aandacht weer naar 
de colleges en snuif je de sfeer van vroeger op in 
het Iers college (o.v.) en het Hollands college. Die 
colleges waren voor de universiteit belangrijk om 
vroomheid en tucht te bewaren in een campus 
vol jonge mannen met grote ambities en een 
overvloed aan testosteron.

15

EEN DUIK IN HET BELGISCHE 
KOLONIALE VERLEDEN IN   

BRUSSEL

Het koloniale verleden van ons land en de 
figuur van koning Leopold II leveren meer 

dan genoeg gespreksstof voor een boeiende 
daguitstap in onze hoofdstad en Tervuren.

Je vertrekt vanuit de luchthaven van 
Zaventem. Op de eerste stop van de dag, het 
AfricaMuseum in Tervuren, gidst Afrikakenner 
Peter Verlinden je door ons koloniale verleden. 
Het museum, oorspronkelijk opgezet voor de 
Wereldtentoonstelling van 1897, werd grondig 
gerenoveerd en opende in 2018 opnieuw de deu-
ren. Je werpt er een blik op het koloniale verleden 
en het leven in het hedendaagse Afrika.

Na een licht middagmaal is het tijd voor een korte 
wandeling in het mooie museumpark, dat er een 
minder fraaie geschiedenis op nahoudt. Tijdens 
de Wereldtentoonstelling werden in het park drie 
omheinde dorpen gebouwd om 267 Congolezen 
tentoon te stellen. Zeven Congolezen overleefden 
de kille zomer niet. Je bezoekt hun graven naast 
de parochiekerk Sint-Jan Evangelist.

Na het bezoek aan Tervuren reis je verder 
naar Brussel. Onze hoofdstad is doordrongen 
van monumenten en parken die Leopold II 
met geld uit ‘zijn’ Kongo-Vrijstaat financierde. 
Waarschijnlijk is de triomfboog van het Jubelpark 
het bekendst. Vanuit het Jubelpark wandel je 
naar Matonge, de Afrikaanse wijk van Brussel. Je 
schuift je voeten onder tafel in een restaurant en 
praat na over de opgedane indrukken van de dag.

• Op reis met journalist en Afrikakenner 
Peter Verlinden  

• Zaterdag 1 juni 2024
•  € 225 p.p.

ONTDEK DE 
VURIGE STEDE  

LUIK



• Op reis met Christophe Busch en Frédéric Crahay
• Wo 20 tot zo 24 maart 2024
•   € 1.820 p.p.   € 215  

 
€ 40

Nergens in Europa is de geschiedenis van de twintigste eeuw 
zo alomtegenwoordig en grijpbaar als in Berlijn. Tegelijk is het 
moderne Berlijn een hippe en dynamische stad vol economische 
vernieuwing. Ook nieuw: je reist met de trein naar Berlijn, het 
vliegtuig blijft op stal. 

Berlijn is vooral bekend om de Berlijnse Muur, maar telt ook meer 
dan vijftig musea met topcollecties. Het Museuminsel is abso-
luut de moeite waard. Je bezoekt er het Neues Museum. Ook de 
unieke schilderijencollectie van de Gemäldegalerie staat op het 
programma. Je brengt een bezoek aan het Joods Museum, met 
zijn drie compleet verschillende gebouwen, en aan het ingetogen 
Holocaust Mahnmal. Natuurlijk wandel je ook langs de laatste 
restanten van de scheiding tussen Oost en West en geniet je van 
een vrije (shopping)namiddag. Tijdens het middagmaal op het 
dak van de Reichstag bewonder je het panorama over de Duitse 
hoofdstad.

 
• Op reis met journalist en Duitslandkenner Rik Tyrions  
• Wo 15 tot ma 20 mei 2024
•   € 1.895 p.p.   € 795  

 
€ 40

AuschwitzBirkenau zou iedereen minstens eenmaal 
in zijn leven moeten bezoeken. Deze plaats staat sym
bool voor de Holocaust, de gruwelijke genocide op 
meer dan 1,1 miljoen mensen tijdens WO II. Je reis 
leiders zorgen voor de nodige duiding ter plaatse én 
tijdens de introductiedag in Kazerne Dossin. 

In Auschwitz begint je bezoek met het Stammlager 
of hoofdkamp Auschwitz I. Je brengt een hele dag 
door in Auschwitz-Birkenau, met de dodenpoort en 
de Judenrampe waar de treinen met gedeporteerden 
arriveerden. 

Tijdens het tweede luik van de reis staat Krakau op het 
programma. Daar verken je de wijk Kazimierz, waar 
delen van de film Schindler’s List werden opgenomen, en 
breng je een bezoek aan de fabriek van Oskar Schindler. 
Natuurlijk is er ook tijd voor de andere bezienswaardig-
heden van Krakau, zoals het Nationaal Museum en de 
Wawelheuvel.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen, 
Kazerne Dossin en de Stichting Auschwitz - vzw Auschwitz in 
Gedachtenis.

BEKLIJVEND 

AUSCHWITZ  

EN KRAKAU
16
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MET DE TREIN NAAR   

BERLIJN
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LEER SPAANS 
OF ITALIAANS 
OP REIS

• Op reis naar Bilbao met lesgeefsters Spaans 
Marian Cruz Casanez en Pili Molina Gomez
Za 8 tot wo 12 juni 2024

• Op reis naar Bologna met lesgeefsters Italiaans 
Sara D’Ercole en Laura Angelucci
Ma 3 tot vr 7 juni 2024

Raadpleeg voor de prijs de website vanaf najaar 2023 
of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Rond 1900 was Barcelona een boeiende broedplaats voor 
kunstenaars. Kunst en architectuur van wereldtoppers 

zagen er het daglicht. Tijdens deze reis zoomt kunsthistorica 
Christiane Struyven in op het werk van vier kunstenaars: Gaudi, 
Picasso, Miró en Dalí. Je bezoekt musea, krijgt de nodige dui
ding door lezingen van je reisleider en wandelt door het rijke 
kunstpatrimonium van Barcelona.

De eerste kunstenaar op het programma is Pablo Picasso. Na 
een inleidende lezing over zijn leven en werk laten we je los op het 
vroege werk van de kunstenaar, zijn Meninas-collectie en kera-
miek in het Picassomuseum.

Wie Barcelona zegt, zegt ook Gaudi en zijn architectuur. Je brengt 
een bezoek aan zijn meesterwerk de Sagrada Familia en flaneert 
door Parc Güell. Al wandelend door de art-nouveauwijk Eixample 
kom je enkele van zijn architecturale hoogstandjes tegen, zoals 
het Casa Milà met haar merkwaardig gevormde schoorstenen en 
het Casa Battló.

Om je voor te bereiden op de bezoeken van de daaropvolgende 
dagen geeft Christiane een lezing over Miró en Dalí. Op de heuvel 
van Montjuïc, de thuisbasis van de Wereldtentoonstelling in 1929 
en de Olympische Spelen in 1992, bezoek je de Fundació Miró. 
Dat bruisende kunstencentrum herbergt een indrukwekkende 
verzameling van de geniale en visionaire kunstenaar.

Tot slot dompel je je onder in de wereld van Dalí. Daarvoor rij 
je naar Figueres, waar Dalí geboren en gestorven is. Het Teatro 
Museo Dalí biedt ruimte voor zowel zijn eerste artistieke werken 
als kunst uit het laatste deel van zijn leven. Ook Dalí’s passie voor 
wetenschap komt aan bod.

Deze reis is een coproductie van KU Leuven Alumni en Davidsfonds 
Cultuurreizen en kan enkel geboekt worden door alumni (en hun partner) 
van de KU Leuven. 
 

• Op reis met kunsthistorica Christiane Struyven  
• Ma 10 tot za 15 juni 2024
•   € 2.655 p.p.   € 890  

 
€ 40

 
KUNST EN ARCHITECTUUR 
VAN WERELDKLASSE IN
BARCELONA

Als je op reis gaat en het maximum uit je bezoek wil 
halen, dan is een basiskennis van de lokale taal onont
beerlijk. Davidsfonds Cultuurreizen en het Centrum voor 
Levende Talen (CLT) slaan de handen in elkaar en bie
den een unieke formule: een taal- en reiservaring in één.  

De eerste editie van de taalreis in de lente van 2023 
was een succes. Dertig enthousiastelingen trokken naar 
Valencia voor een taalbad Spaans. Guido en Rita waren 
twee van hen: ‘Op ons zeventigste wilden we graag een 
nieuwe taal leren. De ingrediënten van een Davidsfonds 
Cultuurreis spraken ons meteen aan: de begeleiding, de 
cultuurbeleving en de prima logies en maaltijden. We von-
den het fantastisch om ter plaatse in het Spaans kleine 
conversaties te voeren, opschriften te lezen en op restau-
rant te gaan. Volgend jaar gaan we weer mee, maar we 
twijfelen nog tussen Spanje of Italië.’

Hoe werkt het?

We kiezen een leuke stad waar veel te beleven valt als 
uitvalsbasis. Er is een programma voor beginners en 
voor gevorderden, dus je kiest zelf je niveau. Het is  
perfect mogelijk om deze reis te maken met een partner 
die het programma volgt in de andere groep. 

Voor beginners
Je krijgt dagelijks één of twee uren taalles en kan de 
opgedane kennis meteen omzetten in de praktijk. Je 
leert de weg vragen, opschriften en eenvoudige teksten 
begrijpen, iets bestellen op restaurant, tickets reserveren, 
advies vragen in een apotheek... 
Voorkennis van de taal is niet nodig. Voordat je op reis 
vertrekt, volg je vijf taallessen (online of ter plaatse in 
Leuven), zodat je de klanken en de basis onder de knie 
krijgt.

Voor gevorderden
Heb je de taal al aardig onder de knie (B1-niveau) en zoek 
je een unieke kans om actief te oefenen met je lesgever, 
medereizigers en lokale bewoners? Dan bieden we een 
programma aan dat parallel loopt aan dat van de begin-
ners, maar volledig in het Spaans of Italiaans.
Voorafgaand aan de reis volg je twee inleidende sessies 
(online of ter plaatse in Leuven) die je zin zullen geven in 
meer. 

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen en het 
Centrum voor Levende Talen.
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“Kunst en cultuur zijn echt mijn ding”, steekt Werner van 
wal. “Daarvan zijn mijn studies archeologie, musicologie en 
bibliotheekwetenschappen getuige. Na mijn opleiding kwam 
ik via een interim per toeval bij een reisbureau in Mechelen 
terecht. Ik had de smaak te pakken, dus was Omnia Travel 
in Leuven een logische volgende stap. De job is me nog 
steeds op het lijf geschreven. Het liefst van al coach ik mijn 
teamleden en dat is tegenwoordig ook mijn voornaamste rol.”

Geoliede machine

“Davidsfonds en Omnia Travel bepalen samen de 
bestemmingen en de thema’s van de reizen. Vaak nemen 
we bestaande programma’s als startpunt voor een reis. 
Wanneer we het reisprogramma opstellen, is de input van 
de reisleider en/of het lokale agentschap van vitaal belang. 
Is de ruwe schets van een reis klaar, dan nemen de collega’s 
bij Omnia Travel alle praktische zaken voor hun rekening – 
denk aan de vluchten, hotelkamers en autocars vastleggen 
en de inschrijvingen beheren. Elk van onze medewerkers 
doet daarbij een beroep op eigen ervaringen en interesses. 
Hun jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we de mooiste 
programma’s kunnen aanbieden.”

Muziekreizen

Niet alleen reizen organiseren kan Werner bekoren. Ook opera 
staat hoog op zijn lijstje. “Ik hou enorm van opera”, vertelt 
hij. “Opera is voor mij een totaalkunstwerk: er is de muziek, 
de zang, de decors, de kostuums en het acteerwerk. Op mijn 
zestiende woonde ik mijn eerste opera bij. Intussen heb ik de 
kaap van 400 voorstellingen bereikt.”

Dat Werner de muziekreizen mee ondersteunt, ligt dus voor 
de hand. “De muziekreizen van Davidsfonds Cultuurreizen 
zijn een vrij uniek concept. Een muziekreis staat of 
valt met een goed muziekprogramma. Vaak kiezen we 
voor muziekfestivals in het buitenland waar we dan de 
interessante concerten uitpikken. Maar ook een musicus als 
reisleider is een absolute meerwaarde en schept heel wat 
mogelijkheden. Hij of zij begeleidt de reis, geeft inleidingen bij 
de concerten en kan zelf ook een recital geven.”

Sinds 2009 organiseert Davidsfonds in nauwe 
samenwerking met reisbureau Omnia Travel 
haar cultuurreizen. Werner Peeters, teamleader 
bij Omnia Travel, vertelt wat hem drijft.

21

PASSIE 
VOOR REIZEN 
ÉN MUZIEK 

Het muziekfestival in Mafra (p. 27), een reis 
in het spoor van Bach (p. 25) of een muzikaal 
Pasen in Krakau (p. 26): verderop vind je heel wat 
reizen die Werner kunnen bekoren. Of vertrek met 
Werner zelf op reis: over de Donaucruise lees je 
alles op p. 54.
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Anders op reis

“Logisch nadenken, véél interesse en goed organiseren 
en plannen, dat ligt aan de basis van succesvolle 
cultuurreizen”, sluit Werner af. En altijd de ogen 
openhouden, voegt hij nog toe. “Werken in de reissector 
verandert je kijk op de wereld. Ga je als ‘professional’ 
zelf op reis, dan let je veel meer op details en zie je 
andere dingen. Ik sprokkel ook constant ideeën. Een 
goede autocarmaatschappij, een restaurant of hotel 
dat de moeite is… Zulke zaken houd ik altijd in het 
achterhoofd bij de uitwerking van een volgende reis.”

Werner Peeters, teamleader bij Omnia 
Travel, is gepassioneerd door reizen en 
muziek. Vanuit zijn eigen interesseveld zet 
hij mee de schouders onder de muziek- 
reizen. 

Deze reizen staan op Werners verlanglijstje:
“Bayreuther Festspiele, Salzburger 
Festspiele en het operafestival van 
Santa Fé.”

Deze reis uit dit reismagazine wil hij wel 
maken: “Sinds mijn eerste cruise naar Noor
wegen vier jaar geleden heb ik ook daar de 
microbe van te pakken. Op de Donaucruise 
in mei 2024 ga ik mee als ondersteunend 
reisleider. De reizigers beter leren kennen 
en ondertussen genieten van muziek, wijn 
en cultuur: ik kijk er erg naar uit.”



KASTELEN EN 

MUZIEK IN
NAMEN

Treed binnen in de wereld van de laatItaliaanse barok
muziek. De twee vocale hoofdgerechten op het menu zijn 
het Stabat Mater (Pergolesi) en Nisi Dominus (Vivaldi). De 
gerenommeerde solisten Alexander Change en Miriam 
Feuersinger brengen die werken met het ensemble Il 
Gardellino. 

Je vertrekt met de autocar vanuit Antwerpen-Berchem rich- 
ting Amsterdam. Op de heenreis introduceert reisleider Yves 
Senden je in de basisbegrippen van de barok en geeft hij een 
gedetailleerde toelichting bij de opgevoerde werken. Bij aan-
komst schuif je meteen de voeten onder tafel. Daarna krijg 
je in het Concertgebouw de beste plaatsen toegewezen voor 
de uitvoering van het Stabat Mater en het Nisi Dominus. Het 
einde van het concert is voorzien rond 17.00 uur, zodat je om 
20.00 uur al terug in Antwerpen staat. Een heerlijk ontspan-
nen muzikale uitstap naar Amsterdam!  
 

ITALIAANSE BAROK IN 

AMSTERDAM

• Op reis met musicus en docent Yves Senden 
• Zondag 11 februari 2024
•  € 290 p.p.
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Musicologe Els Van Hoof neemt je mee 
op een unieke tweedaagse naar Namen 

en omstreken. Je ontdekt er de prachtige 
tuinen en enkele kastelen die de regio rijk is. 
Bovendien geniet je in de concertzaal Grand 
Manège volop van Jephtha, een oratorium van 
Georg Frideric Händel.

Je eerste stopplaats zijn de Tuinen van Annevoie. 
Aan de vele fonteinen, die al meer dan 260 jaar 
werken, komt geen machine te pas! Wist je dat 
koning Lodewijk XIV overnacht zou hebben in 
het renaissance kasteel van Freÿr? Wandel zeker 
even door de tuinen in de stijl van Le Nôtre.  

’s Avonds geniet je in Namen in de Grand Manège 
van de uitvoering van Jephtha, het laatste ora-
torium van Georg Frideric Händel. In het kasteel 
van Bierset verrast luitist Floris De Rycker, een 
grote naam in de wereld van de oude muziek, je 
met een privé-aperitiefconcert op barokluit (o.v.). 

• Op reis met musicologe Els Van Hoof 
• Di 28 tot wo 29 mei 2024
•   € 695 p.p.   € 65 

MUZIEKREIZEN

PETER BENOIT 
ACHTERNA 
IN PARIJS
Reisleider Jan Dewilde werkt aan een biografie van Peter 
Benoit en kent de Vlaamse componist als geen ander. 
Nadat Peter Benoit de Prix de Rome ontving voor composi
tie, trok hij van 1859 tot 1863 naar Parijs. Op deze muzikale 
citytrip reis je Benoit achterna en ontdek je Parijs in zijn 
voetstappen. Pianist Naruhiko Kawaguchi, die onlangs een 
cd opnam met pianomuziek van onder meer Benoit uit zijn 
Parijse periode, speelt een exclusief recital voor de groep. 
De balletvoorstelling Giselle in de Opéra Garnier maakt 
deze muziekreis helemaal af.

Je spoort met de Thalys naar Parijs en start meteen met een 
bezoek aan de Opéra Garnier. Hier woon je ’s avonds ook de 
balletvoorstelling Giselle bij. Je maakt een wandeling door de 
oude muziekwijk en luistert naar heel wat verhalen en anek-
dotes over talrijke componisten. Naruhiko Kawaguchi speelt 
een exclusief recital met pianomuziek van Peter Benoit. 

• Op reis met musicoloog Jan Dewilde   
• Za 25 tot zo 26 mei 2024
•   € 955 p.p.   € 130  

• Op reis met musicologe Els Van Hoof
• Za 29 juni tot ma 1 juli 2024
•   € 1.670 p.p.   € 325  

 
€ 40

DE WONDERLIJKE 
WERELD VAN
VERSAILLES

Verbaas je in Versailles over de pracht en 
praal van het kasteel en de schitterende 

tuinen. Dompel je onder in de wereld van 
MarieAntoinette en beleef de serenata Gloria e 
Imeneo van Vivaldi in het exclusieve Théâtre 
de la Reine.

Op de eerste dag bezoek je Versailles, een stad 
die op historisch en cultureel vlak heel wat te 
bieden heeft. ’s Avonds geniet je van La Sérénade 
Royale in de Spiegelgalerij en laat je je betoveren 
door Les Grandes Eaux Nocturnes, een spektakel 
in de tuinen van Versailles. De volgende dag breng 
je een uitgebreid bezoek aan het kasteel en de tui-
nen. Op de tweede avond woon je (in avondkledij) 
de serenata Gloria e Imeneo van Vivaldi bij in het 
Théâtre de la Reine. Een buitenkans, want in dit 
theater(tje) vinden zelden voorstellingen plaats! 
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Na enkele jaren pauze neemt het Piano Fest in Luzern opnieuw 
een vliegende start. Pianist Igor Levit, bekend van zijn 
Beethoveninterpretaties, is curator van het festival en speelt 
zelf ook enkele concerten. Je geniet tijdens deze vierdaagse 
reis van twee à drie concerten van het festival. Reisleider 
Waldo Geuns zorgt voor de nodige inleidingen en verhalen bij 
de concerten. 

Je bent natuurlijk niet alleen in Luzern voor de muziek, maar ook 
om de fijne stad te ontdekken. Tijdens een wandeling met een 
stadsgids kan de wonderlijke Kapellbrücke over de Reuss niet 
ontbreken. Je bezoekt de interessante verzameling van kunst-
handelaar Angela Rosengart, die focust op het impressionisme 
en vroegmoderne werken van onder andere Picasso, Klee en 
Miró. Richard Wagner woonde en werkte van 1866 tot 1872 in 
Luzern. Je krijgt een rondleiding in zijn voormalige huis, nu het 
Richard Wagner Museum. Met zicht op de Vierwaldstättersee 
legde hij daar de laatste hand aan enkele van zijn grootste 
opera’s. 

Op het moment dat dit magazine verschijnt, is het programma 
van het festival nog niet bekend. We verwachten dat in de loop 
van de maand november 2023. Zodra we het programma ont-
vangen, kiezen we er de beste concerten voor jou uit en kennen 
we ook de exacte reisdata.

Wie wil, kan voorinschrijven via cultuurreizen@omniatravel.be. Zo word je 
als eerste op de hoogte gebracht en ben je zeker van een plaats.   

• Op reis met pianist en verteller Waldo Geuns 
• Do 9 tot zo 12 mei 2024 (onder voorbehoud)
•  Raadpleeg voor de reisdata en de prijs de website vanaf 

najaar 2023 of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.
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BACH 
TEN TOP 
IN THÜRINGEN EN LEIPZIG  
Tijdens deze reis treed je in de voetsporen van Bach en 
bezoek je de plaatsen waar hij woonde en werkte. Reisleider 
Yves Senden laat je kennismaken met Bach als componist, 
leraar, werknemer, organist, huisvader en levensgenieter. In 
Leipzig woon je vier concerten van het Bachfest bij, zoals 
Bachs Johannespassie in de Peterskirche. 

Bachs geboortestad Eisenach is de eerste stop op het 
programma. Verder op weg naar Leipzig hou je halt in 
Waltershausen met het Trostorgel, Gotha met het histo-
rische Ekhoftheater, Arnstadt met het Wenderorgel en in 
Naumburg breng je een bezoek aan de dom. In Leipzig 
krijg je vier concerten van het Bachfest voorgeschoteld, 
zoals zijn h-Moll-Messe in de Thomaskirche. Tijdens een 
daguitstap naar Köthen bezoek je het slot waar Bach 
meer dan zes jaar in dienst was bij Prins Leopold en hij de 
Brandenburgse concerten componeerde.

Je verkent Hamburg en Lübeck waar Brahms, 
Mendelssohn en Buxtehude woonden en 

werkten. Ook staan er twee topvoorstellingen 
op het programma. Daarvoor trek je naar de 
Staatsoper en de fenomenale Elbphilharmonie.

In Hamburg start je met een bezoek aan het 
KomponistenQuartier – reisleider Piet J. Swerts 
speelt er een pianorecital exclusief voor de 
groep. In het historische centrum van Hamburg 
wandel je langs de oever van de Elbe terwijl je 
de vier imposante kerktorens van de hoofd-
kerken bewondert. Je brengt een avond door 
in de Staatsopera voor de dramatische ‘double 
bill’ Cavalleria rusticana en I Pagliacci. In de 
Elbphilharmonie speelt het Philharmonisches 
Staatsorchester een gevarieerd programma met 
onder meer de 1ste symfonie van Sibelius en 
Sieben Lieder van Alma Mahler. Gedurende een 
dag trek je naar Lübeck, een kleine maar authen-
tieke Hanzestad. 

• Op reis met pianist en componist Piet J. Swerts 
• Do 4 tot zo 7 april 2024
•   € 1.995 p.p.   € 450  

 
€ 40

• Op reis met musicus en docent Yves Senden 
• Di 11 tot ma 17 juni 2024
•   € 2.295 p.p.   € 425  

 
€ 40

HAMBURG 
IN DE VOETSTAPPEN VAN 

GROTE MUSICI

PIANOMUZIEK IN HET 
SCHITTERENDE DECOR VAN   

LUZERN
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Het Misteria Paschalia Festival is een begrip in de wereld 
van de oude muziek. Krakau vormt het uitgelezen decor 
voor dit muziekfestival tijdens de Goede Week. Bij de 
publicatie van dit reismagazine is het programma nog niet 
bekend, maar je kan rekenen op de sterkste composities 
uit de renaissance en de barok, uitgevoerd door 
vooraanstaande internationale ensembles. De concerten 
vinden plaats op historische locaties en in een moderne 
concertzaal. 

Het zou natuurlijk zonde zijn om Krakau niet te verkennen. 
In de wijk Kazimierz, waar delen van de film Schindler’s List 
werden opgenomen, bezoek je de Remuhsynagoge. Op de 
Wawelheuvel, met het kasteel en de kathedraal, wandel je 
langs de laatste rustplaats van de Poolse monarchen. In het 
Czartoryskimuseum bewonder je De dame met de herme-
lijn van Leonardo da Vinci. Ook een beklijvend bezoek aan 
Auschwitz kan niet ontbreken.  
 

• Op reis met pianist en verteller Waldo Geuns 
• Zo 23 tot za 29 juli 2023
•   € 3.300 p.p.   € 625  

 
€ 40

MUZIKAAL PASEN IN  

KRAKAU

• Op reis met musicus en docent Yves Senden 
• Wo 27 tot zo 31 maart 2024
•   € 1.795  p.p.   € 270   

 
€ 40

• Op reis met musicoloog Jan Dewilde 
• Wo 31 januari tot zo 4 februari 2024
•   € 2.295 p.p.   € 485  

 
€ 40

Nergens klinkt Mozart beter dan wanneer hij 
in zijn geboortestad Salzburg uitgevoerd 

wordt door de Wiener Philharmoniker tijdens 
de Mozartwoche. Het prachtige zicht op de 
besneeuwde Alpentoppen krijg je er gratis bij!

Op deze reis ontdek je de hoogtepunten van de 
barokke stad Salzburg en leer je Mozart heel 
wat beter kennen. De eerste avond ga je naar 
het Grosses Festspielhaus, waar je luistert naar 
Mozarts Sinfonia Concertante, gebracht door 
het Wiener Philharmoniker. Op de laatste avond 
kom je hier nog eens terug voor onder andere 
Mozarts 32ste symfonie. In het Mozarthuis 
geniet je van een privérecital op een klavichord, 
en in het Mozarteum word je verwacht voor een 
concert met het Chamber Orchestra of Europe. 
Je bezoekt het Mozarts Geburtshaus en in de 
Residenz bekijk je de indrukwekkende kunstcol-
lectie. Voor een schitterend uitzicht over de stad 
moet je op de Mönschberg zijn.

MUZIEK- 
FESTIVAL IN    

MAFRA
 

Op deze reis staat het orgel centraal. Met als 
‘orgelpunt’ het Palacio Nacional de Mafra 

en het muziekfestival dat daar zijn oorsprong 
heeft. Op het programma staan minstens één 
concert van het festival en meerdere exclusieve 
privérecitals op diverse orgels. Van de vroegste 
orgelmuziek in prachtige kerkjes en kathedralen 
tot de traditionele fado in de volkse wijken van 
Lissabon: deze reis heeft het allemaal!

Je uitvalsbasis is Ericeira. Van daaruit verken 
je de regio met bezoeken aan Lissabon, Sintra 
en natuurlijk Mafra. In Queluz staat een bezoek 
aan het elegante Palacio de Queluz op het 
programma. Nog een geweldig bouwwerk dat je 
bewondert is het eclectische Palácio Nacional 
da Pena in Sintra.

In Lissabon trek je eerst naar Belém voor een 
bezoek aan het Mosteiro dos Jerónimo, waar 
onder andere Vasco da Gama begraven ligt. 
Je geniet er van een kort orgelrecital. In het 
oude centrum van Lissabon bezoek je de Sé 
(kathedraal) met het indrukwekkende Flentrop-
orgel. In het augustijnenklooster van São 
Vicente de Fora verzorgt João Vaz, de titularis-
organist en bovendien ook de artistiek directeur 
van het festival van Mafra, een orgelrecital.

Omdat je in het immense paleisklooster van 
Mafra moeilijk uitgekeken raakt, is er ruim tijd 
voorzien voor een bezoek. Het is een koninklijk 
paleis, klooster, basiliek, bibliotheek, museum, 
park én muziekcentrum, met twee (Antwerpse!) 
beiaarden en zes orgels.

Op het moment dat dit magazine verschijnt, 
is het programma van het festival nog 
niet bekend. Kleine aanpassingen aan het 
reisprogramma zijn dan ook mogelijk vanwege 
het tijdstip van de gekozen concerten.

• Op reis met concertorganist en orgeldocent 
Luc Ponet 

• Wo 10 tot ma 15 april 2024
•   € 2.100  p.p.   € 350  

 
€ 40

MOZART
IN SALZBURG



 
Gefascineerd door deze verhalen? Na 
jaren opzoekwerk heeft Peter nog heel wat 
theorieën in petto die hij graag op je loslaat. 
Zo zou Willem Van der Haeghen niemand 
minder kunnen zijn dan de bastaardzoon van 
de Hertog van Brabant… Lees meer over de 
cultuurreis naar de Azoren op p. 38.

‘Voor hij gouverneur werd van Faial, had Joost al een 
woelige periode achter de rug. Hij vertrok met een 
vijftiental kolonisten naar Faial, met de belofte dat ze 
daar zilver en tin zouden vinden. Toen dat na een jaar 
onvindbaar bleek, brak er opstand uit en nam hij de 
benen. Hij vluchtte naar Portugal, trouwde er met een 
hofdame en keerde terug naar Faial met Portugese 
versterking om de opstand neer te slaan.’

Het geslacht da Silveira 

‘Een indrukwekkende figuur waarover heel wat theorieën 
en speculaties de ronde doen, is Willem Van der 
Haeghen’, gaat Peter verder. ‘Willem probeerde zich te 
vestigen op vier eilanden, waaronder Faial en Terceira. 
Eerst kwam hij terecht op São Jorge (Topo), daarna 
leefde hij een tiental jaar op het eiland Corvo. Uiteindelijk 
keerde hij toch terug naar São Jorge, waar hij ook stierf. 
Hij wordt beschouwd als de vijftiende-eeuwse stamvader 
van het adellijke geslacht da Silveira (vertaling: van Van 
der Haeghen) en heeft heel wat afstammelingen op de 
Azoren. Die zijn vandaag nog allemaal heel trots op hun 
verleden.’

Sporen naar sporen 

Vandaag zijn op de Azoren nog heel wat sporen van 
Vlaamse kolonisten te vinden. ‘Een reeks achternamen 
die daar vaak voorkomen, vinden hun oorsprong bij 
Vlaamse kolonisten. Naast da Silveira zijn er bijvoorbeeld 
Brum van De Bruyne, en Goulart van Govaert. Ook bij 
plaatsnamen moet je het niet ver zoeken: Horta, de 
hoofdstad van Faial, is wellicht vernoemd naar Joost de 
Hurtere. En duidelijker dan het plaatsje Flamengos wordt 
het niet.’

‘Er zijn ook enkele tradities waarvan we denken dat ze 
met de Vlamingen zijn meegekomen. Zo leeft op de 
Azoren nog zeer sterk de traditie van de Tafels van de 
Heilige Geest rond Pinksteren. Er worden tafels voorzien 
in het dorp waaraan iedereen mag aanschuiven voor een 
maaltijd. Die gewoonte is niet typisch Portugees, maar ze 
leefde in de middeleeuwen wel sterk in de Nederlanden. 
Daarom maken we de reis ook rond Pinksteren, want het 
is een fijne traditie om mee te pikken.’

 
Peter Van de Vijver is maritiem advocaat 
in Gent (voorheen ook in Rotterdam en 
Antwerpen). Hij gaf jarenlang les aan 
de Zeevaartschool en de Universiteit 
Antwerpen. Gefascineerd door maritieme 
geschiedenis belandde hij bij de in 
Vlaanderen nauwelijks bekende 15de
eeuwse kolonisten op de Azoren. Via de 
verhalen over hun avonturen kwam het 
enthousiasme voor de Azoren zelf.

 
VLAAMSE 
AVONTURIERS 
OP DE AZOREN 
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Vlamingen zouden gehecht zijn aan hun 
kerktoren. We wonen graag in de buurt 
van onze familie, uitzwermen naar verre 
oorden ligt niet in onze aard. Maar als 
we de geschiedenis induiken, schetst die 
toch een heel ander beeld. Maak kennis 
met de Vlaamse avonturiers Jacob van 
Brugge, Joost de Hurtere en Willem Van der 
Haeghen.

Ergens midden in de Atlantische Oceaan, zo’n 1.500 
kilometer voor de kust van Portugal, ligt een kleine 
eilandengroep: de Azoren. Een paradijs op aarde. In de 
vijftiende eeuw migreren Vlaamse kolonisten massaal 
naar daar. 

Op reis naar ‘de Vlaamse eilanden’ 

Omdat zoveel Vlamingen zich er vestigen, krijgen 
de Azoren zelfs een tijdje de bijnaam de Vlaamse 
eilanden. De oudste nog bestaande wereldbol (Martin 
Behaim, 1492-1493) spreekt over niet minder dan 2.000 
Vlamingen daar (de correctheid wordt wel betwist). Peter 
Van de Vijver verdiept zich al jaren in die migratie vol 
boeiende verhalen. In de lente van 2024 neemt hij je mee 
op een exclusieve reis naar de Azoren, in het spoor van de 
Vlaamse kolonisten. Een voorproefje.

Peter: ‘In de vijftiende eeuw waren de Azoren nieuw 
ontdekt, onbewoond gebied. Hendrik de Zeevaarder kreeg 
de opdracht van de Portugese koning om de eilanden te 
bevolken. Kolonisten van overal waren welkom, als het 
maar goede katholieken waren. Portugal en Vlaanderen 
onderhielden in die tijd intense (handels)contacten, 
Hendrik moest dus niet ver zoeken. Jacob van Brugge, 
ofwel Jacome de Bruges, was de eerste Vlaming in de rij 
die benoemd werd tot gouverneur. Hij ontving in 1450 de 
titel ‘capitania’ van het eiland Terceira.’

Opstanden en hofdames

‘Over Joost de Hurtere weten we het meest. Hij was 
de zoon van de baljuw van Wijnendale en werd in 
1468 gouverneur van het eiland Faial. In zijn kielzog 
volgden heel wat regiogenoten. Dat verklaart waarom 
veel voorkomende achternamen uit die streek op de 
Azoren worden teruggevonden. Later kreeg Joost er 
nog het eiland Pico bovenop. De gouverneurs hadden 
een bepaalde tijd om hun eiland te verbouwen en te 
bevolken. Lukte dat niet, dan werd het gouverneurschap 
doorgegeven.’



SCHOONHEID 
TROEF OP  
CORSICA

Deze reis combineert een heerlijk zuiders vakantiegevoel 
met schitterende kunst. Drie schilders staan op deze trip 
centraal. Cézanne woonde in AixenProvence. Matisse 
verbleef in Nice en liet zich inspireren door het zuiderse 
licht. Picasso maakte fresco’s, sculpturen en keramieken in 
Mougins, Antibes en Vallauris. 

De TGV brengt je naar Aix-en-Provence. Je verkent de stad 
waar Cézanne een groot deel van zijn leven doorbracht. Je 
reisleider geeft een lezing over deze kunstenaar en in het 
Musée Granet bekijk je enkele van zijn werken. Daarna staat 
een dag in het teken van Pablo Picasso op de planning. 
Na een inleidende lezing bezoek je in Vallauris het Musée 
National Pablo Picasso en in Antibes het museum in Château 
Grimaldi. In Nice bewonder je in het Musée Matisse een geva-
rieerde verzameling van zijn werken. Eindigen doe je met de 
Chapelle du Rosaire in Vence, een totaalkunstwerk ontworpen 
door Matisse. 

 

• Op reis met kunsthistorica Christiane Struyven
• Ma 29 april tot zo 5 mei 2024
•   € 2.895  p.p.   € 645  

 
€ 40

• Op reis met Brigitte Voeten, met een voorliefde 
voor onze zuiderburen 

• Za 25 mei tot za 1 juni 2024
•   € 3.325 p.p.   € 555  

 
€ 40 

Op deze rondreis ontdek je beide zijden van 
‘het eiland van de schoonheid’ – de prach

tige natuur met valleien en kustlijnen enerzijds 
en de mix van Franse en Italiaanse cultuur in de 
steden anderzijds. Dorpjes, kerken en histori
sche ruïnes in een indrukwekkend decor maken 
van Corsica een ideale bestemming voor een 
cultuurreis.

Je voelt je meteen welkom op Corsicaanse 
bodem in Bastia, een charmante oude haven-
stad. In de citadel van Corte en het regionale 
antropologische museum merk je meteen dat de 
eilandbewoners zorg dragen voor hun erfgoed 
en culturele schatten. Je rijdt door de tuin van 
Corsica, de Balagnestreek, en geniet van een 
boottocht langs de kliffen en de inhammen van 
Piana. In Ajaccio bezoek je het geboortehuis van 
Napoleon. De archeologische site van Filitosa is 
zeker de moeite waard. Afsluiten doe je met een 
boottocht langs de witte krijtrotsen van Bonifacio. 

GENIETEN VAN KUNST IN 

ZUID-FRANKRIJK

• Op reis met generaal-majoor op rust  
Hubert De Vos

• Ma 3 tot do 6 juni 2024
•   € 1.140 p.p.   € 195  

 
€ 40

NIET ZONDER  
SLAG OF STOOT 
IN ARNHEM 
EN WESTER- 
SCHELDE
 

De landing van Normandië kennen we alle
maal. Maar hoorde je al over de mislukte 

Slag om Arnhem, onderdeel van Operatie 
Market Garden? Of de Slag om de Schelde? Op 
deze vierdaagse reis herbeleef je samen met 
reisleider Hubert De Vos de maanden na de 
landing in Normandië, met hevige gevechten op 
Nederlands grondgebied.  

Je start met de Slag om Arnhem. Tijdens 
Operatie Market Garden werden massaal 
geallieerde luchtlandingstroepen ingezet om 
strategische bruggen op Nederlands grondgebied 
te veroveren. Het voornaamste doel was de 
verovering van de brug in Arnhem. Aan de John 
Frost Bridge krijg je het relaas van de heldhaftige 
poging van de manschappen om de brug in 
handen te houden. In Oosterbeek bezoek je de 
kerk en Huize ter Horst (o.v.). Het huis van de 
familie ter Horst was een toevluchtsoord voor de 
steeds grotere stroom Britse gewonden. In de 
ondergrondse ruimte van het Airborne Museum 
Hartenstein kruipt de oorlog onder je huid. 

Na het falen van Operatie Market Garden 
concentreerden de geallieerde legers zich op de 
Scheldemonding vrijmaken. Je rijdt dus van de 
Slag om Arnhem naar de Slag om de Schelde. 
Daarbij maak je een tussenstop in Antwerpen 
voor een bezoek aan het havenhuis. In Zuid-
Beveland, Zeeland, voerden de geallieerden en 
Duitse troepen een hevige strijd om de Sloedam, 
de ‘poort naar Walcheren’. Je kan even afstand 
nemen van al het oorlogsgeweld door wat vrije 
tijd door te brengen in Middelburg. 

Op de laatste dag rij je naar Vlissingen. Daar vind 
je overblijfselen van een verdedigingslinie die de 
Duitse troepen aanlegden. Je sluit de leerrijke 
trip af met een bezoek aan bevrijdingsmuseum 
Zeeland.
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EN • Op reis met tuinarchitect Paul Janssen
• Di 11 tot zo 16 juni 2024
•   € 0.000 p.p.  € 000  

 
€ 40 

De Cotswolds, dat is het beste wat het Engelse 
platteland te bieden heeft. Zacht glooiende 

heuvels, doorspekt met hagen en stenen muurtjes. 
Je vindt er heel wat excellente tuinen, zoals de 
klassiekers Hidcote Manor en Kiftsgate Court. En we 
wagen onze kans om een bezoek te brengen aan de 
exclusieve Trougham Court Gardens en Highgrove 
Gardens. 

De bus brengt je via de Kanaaltunnel naar het 
Verenigd Koninkrijk, met universiteitsstad Oxford 
als uitvalsbasis. Wisley, de eerste tuin op het 
programma, is de favoriete tuin van de Britten. In 
Hidcote Manor Garden kom je alles te weten over 
het ‘tuinkamer’-idee. Kiftsgate Court Garden bevat 
een groot aantal zeldzame planten, verzameld door 
drie generaties tuiniersters. 

Sudeley Castle met zijn tuinen en park vormt 
een indrukwekkend geheel. Het uitzicht is haast 
niets veranderd sinds Cromwells leger het kasteel 
bestormde tijdens de Civil War. Througham 
Court (o.v.) wordt door de eigenares gebruikt als 
‘laboratorium’ en is doorweven met verwijzingen 
naar wetenschappelijke feiten. Het resultaat is een 
bijzondere tuin!

“Goed verteerde stalmest, dat is het geheim van 
alles!” Er is maar één koning die zo’n uitspraak doet: 
Charles III. Hij had al snel grootse plannen met 
de tuinen rondom Highgrove House. De tuin werd 
het levenswerk van Charles en inmiddels zijn de 
Highgrove Gardens een begrip. De mogelijke data 
voor een bezoek zijn afhankelijk van de agenda van 
koning Charles III, maar we doen ons uiterste best 
om een bezoek mogelijk te maken.

Je kan natuurlijk niet huiswaarts keren zonder 
Oxford te verkennen. Oxford Botanic Garden, de 
oudste botanische tuin van Engeland, is de laatste 
tuin die je bezoekt op deze tuinreis.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen, 
Landelijke Gilden en Omnia Travel Tuinreizen.

STRUINEN 
IN DE TUINEN VAN DE   
COTSWOLDS
 

NATUUR EN CULTUUR IN   

NOORWEGEN Deze tiendaagse rondreis tussen Bergen, 
Ålesund en Oslo rijgt de hoogtepunten aan 

elkaar. Je rijdt door spectaculaire landschap
pen en maakt kennis met de geschiedenis van 
Noorwegen, vanaf het Vikingtijdperk tot nu.    

De reis start in Bergen, een stad boordevol karak-
ter en charme. Vervolgens duik je in het Noorse 
landschap, zoals tijdens de treintocht naar Flåm 
en cruises op het Sogne- en Geirangerfjord. Een 
hoogtepunt is de Dalsnibba, een bergtop vanwaar 
je een prachtig uitzicht hebt op de Geirangerfjord. 
Zet je schrap voor de haarspeldbochten van de 
Atlantische weg. Je daalt af naar Ålesund, met 
een grote concentratie art-nouveaugebouwen, en 
brengt er een bezoek aan The Art Nouveau Centre. 
Hamar was al in het Vikingtijdperk een machts-
centrum en je bezoekt er Domkirkeodden. In de 
groene hoofdstad Oslo staan onder andere het 
Nationaal Museum en het Munchmuseum op  
het programma.  

OVER DEENSE KONINGEN 
EN BRUSSELSE PRINSESSEN IN   

DENEMARKEN
Er was eens een prinses uit Brussel die trouwde met een 
Deense koning. Hun verhaal is de rode draad voor deze 
rondreis door Denemarken: je volgt Christiaan II en Isabella 
van Oostenrijk, het tragische paar uit de zestiende eeuw 
dat naar de Nederlanden vluchtte en zelfs een tijd in Lier 
woonde.

Starten doe je in het gezellige Kopenhagen. In het Statens 
Museum for Kunst stelt Brigitte je voor aan Christiaan II. 
De reis gaat verder naar de oude vestingstad Nyborg, waar 
hij werd geboren. De ferry brengt je naar Slot Sønderborg, 
jarenlang de gevangenis van Christiaan II. Via de Lillebaelt 
Brug rij je naar Odense, waar Christiaan II en zijn koningin 
begraven liggen in de crypte van de domkerk. Via de 
Sontbrug, alias The Bridge, gaat het naar de Zweedse stad 
Malmö. Terug in Kopenhagen bewonder je in Christiansborg 
de wandtapijten die de hele Deense geschiedenis vertellen, 
ook die van Christiaan II en zijn Brusselse bruid.

• Op reis met Noorwegenkenner Theo De Meyer
• Wo 19 tot vr 28 juni 2024
•   € 4.935 p.p.   € 995  

 
€ 40

• Op reis met Brigitte Raskin, schrijfster en historica 
en  journalist Dirk Evers

• Zo 5 tot vr 10 mei 2024
•   € 3.495 p.p.   € 720  

 
€ 40

• Op reis met tuinarchitect Paul Janssen
• Di 11 tot zo 16 juni 2024
•   € 1.995 p.p.   € 295  

 
€ 40
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Naar Sicilië reis je voor de prachtige landschappen, de mooie 
kusten, een fijne keuken en lekkere wijnen. En voor het unieke 
historische erfgoed. Je vindt er de rijke nalatenschap van de 
hele mediterrane wereld. 

Je eerste uitvalsbasis is Syracuse. Laat je verleiden door de 
Venus Landolina in het archeologisch museum en kuier rond in de 
oude stadskern Ortygia. Siciliaanse barok bewonder je in Ragusa 
en Noto, twee steden die herbouwd werden na de zware aardbe-
ving van 1693. Ook Catania heeft een barokke binnenstad waar je 
reisleider je met plezier rondleidt. 

Als het weer het toelaat, trek je naar de Etna. Daarna daal je 
af naar Naxos aan de zee. Het vissersplaatsje Cefalù, met de 
romaanse kathedraal en gezellige straatjes, mag niet ontbreken.

Op deze reis kom je heel wat theaters en tempels uit de oudheid 
tegen, steeds op schitterende locaties. Vanaf het antieke theater 
in Taormina heb je een geweldig uitzicht op de Etna en de kust-
lijn. Voor het mooiste Griekse tempelcomplex buiten Griekenland 
moet je in Agrigento zijn. Op weg naar het theater in Segesta zie 
je de tempel liggen in een prachtig landschap. 

Je bezoekt de Villa Romana del Casale, een Romeinse villa waar 
de vloermozaïeken de moeite waard zijn. Meer mozaïeken wach-
ten je op in de Byzantijns-Normandische kathedraal in Monreale. 

De veerboot brengt je naar het eilandje Mozia, met een rijke 
geschiedenis als handelsplaats. De rijkdom van het eiland? Zout! 
Je ziet er nog zoutpannen waar op traditionele wijze zout wordt 
gewonnen.

Ten slotte breng je tijd door in Palermo en kom je ’s avonds 
tot rust in Mondello bij een heerlijk avondmaal en een 
strandwandeling. 
 

• Op reis met Kris Stevens, met een passie voor geschiedenis, 
cultuur én Sicilië 

• Ma 27 mei tot do 6 juni 2024
•   € 4.465 p.p.   € 520  

 
€ 40

 
GLORIE EN 
TRAGIEK OP
SICILIË

ITALIË OP ZIJN BEST IN 

LAZIO
Deze reis brengt je naar een minder bekende regio van 
Italië. De Etruskische beschaving, kloosters uit de middel
eeuwen, antieke steden en natuurpracht in tuinen: een must 
voor wie op zoek is naar afwisseling op reis.

Je maakt onderweg kennis met de magnifieke tuinen van 
Ninfa, een ruïnestad uit de middeleeuwen, en die van Castel 
Gandolfo, de pauselijke zomerresidentie. In de kloosters van 
Fossanova, Subiaco en Monte Cassino krijg je een unieke kijk 
op het middeleeuwse kloosterleven. Je brengt een volledige 
dag door in Tivoli en bezoekt er de villa van de Romeinse 
keizer Hadrianus en de Villa d’Este, met fonteinrijke tuinen. 
Een andere dag van de reis staat volledig in het teken van 
de Etrusken, met het bezoek aan de Etruskische graven van 
Cerveteri en Tarquinia. Je brengt ook een bezoek aan Ostia 
Antica, de havenplaats van Rome in de oudheid.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen en VVL 
Vereniging Vlaamse Leerkrachten.

• Op reis met classicus Gil Michaux 
• Ma 6 tot ma 13 mei 2024
•   € 2.995 p.p.   € 440  

 
€ 40

De Italianen zeggen niet zomaar: ‘Napels 
zien en sterven’. De Amalfitaanse kust zou 

de mooiste van Italië zijn. De oude Grieken en 
Romeinen wisten al dat dit een waar paradijs 
is. Pompeï, Herculaneum en Paestum zijn daar 
indrukwekkende getuigen van.

In Napels slenter je door de Spaccanapoli dwars 
door het centrum en bewonder je de Cappella 
Sansevero. Na een bezoek aan Pompeï geniet je 
van het uitzicht vanop de Vesuvius. Je voelt je 
klein tussen de indrukwekkende gebouwen uit de 
oudheid in Paestum en Herculaneum. De beste 
manier om te genieten van de Amalfitaanse kust 
is vanop de boot. Je maakt een tochtje rond 
het mondaine Capri en droomt weg tijdens het 
traject van Positano naar Amalfi. Reizen is ook 
culinair genieten: de beste pizza eet je in Napels, 
de lekkerste mozzarella komt uit Paestum en de 
smakelijkste limoncello wordt in een klein win-
keltje in Amalfi gemaakt!

• Op reis met hoogleraar koloniale en maritieme 
geschiedenis John Everaert 

• Vr 28 juni tot do 4 juli 2024
•   € 3.385  p.p.   € 750  

 
€ 40

NAPELS
EN DE PRACHTIGE 
AMALFITAANSE KUST
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Reisleider Frank Maeckelberghe neemt je op 
deze thematische reis mee naar de eerste 

helft van de zestiende eeuw, een scharnier
moment in de Vlaamse, Spaanse, Europese én 
wereldgeschiedenis waar alles als het ware 
samenkomt in de figuur van Keizer Karel V.  

Je volgt Keizer Karel van Valladolid waar hij tot 
koning werd gekroond, naar Laredo, waar hij aan 
land kwam na zijn troonsafstand in Brussel. Je 
bezoekt zijn sterfplaats in het Monasterio de 
Yuste en zijn laatste rustplaats in het majestu-
euze El Escorial. Aan magnifieke kloosters is er 
op deze reis geen gebrek: je bezichtigt Cartuja 
de Miraflores en ontdekt in Tordesillas het 
klooster van de heilige Clara waar Johanna de 
Waanzinnige, de moeder van Karel, lange tijd zat 
opgesloten. Ook bezoeken aan de steden Burgos 
en Madrid, met het Palacio Real en het Prado, 
mogen niet ontbreken op deze zevendaagse 
rondreis door Spanje. SPANJE

IN HET SPOOR VAN KEIZER KAREL
• Op reis met Spanjekenner Frank 

Maeckelberghe
• Ma 6 tot zo 12 mei 2024
•   € 2.395  p.p.   € 545   

 
€ 40

STAPPEN NAAR COMPOSTELA 
LANGS DE  

VIA DE LA PLATA

• Op reis met Bart en Stev van Thielen, gepassioneerd 
door pelgrimstochten

• Vr 17 tot ma 27 mei 2024
•   € 3.290 p.p.   € 660  

 
€ 40 

• 

Op deze wandelreis leg je verschillende etappes af van 
de Via de la Plata en de Camino Fonseca. De duizend 
kilometer lange pelgrimsroute Via de la Plata loopt van 
Sevilla naar Astorga. Ooit liep hier een Romeinse weg en 
de sporen van het Romeinse verleden zijn dan ook nooit 
ver weg. Even voorbij Zamora buig je af langs de Via 
Fonseca naar Compostela.

Dit wandelavontuur start ter hoogte van Plasencia. 
Onderweg kom je langs heel wat plaatsen die tot de top 
van het Spaanse culturele erfgoed behoren. Een aantal 
hoogtepunten: de Romeinse stad Cáparra, universiteits-
stad Salamanca en Zamora met de vele romaanse bouw-
werken. Je wandelt door pittoreske dorpjes zoals Puebla 
de Sanabria en door het agrarische hart van Galicië. 
Eindigen doe je – hoe kan het ook anders – in Santiago de 
Compostela.
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Andalusië is rijk aan geschiedenis en cultuur. 
En veelzijdig – van prehistorische graftom

ben in Antequera, de restanten van een langdu
rige romanisering in Italica tot de betoverende 
tuinen en paleizen als getuigen van de Moorse 
beschaving. Bovendien is de natuur er mooi, het 
eten lekker en de flamenco melancholisch. 

Op deze tiendaagse rondreis ontdek je de hoogte-
punten van Andalusië. Malaga is een diverse stad 
en een fijn start- en eindpunt van je reis. Op weg 
naar Granada stop je in Antequera voor het oude 
stadscentrum en de dolmen van Menga en Viera. 
In Granada laat het bezoek aan het Alhambra en 
het Generalife een onuitwisbare indruk na.

Van hetzelfde kaliber zijn de wereldberoemde 
Mezquita en het lustpaleis Medina Al-Zahara in 
Córdoba. Onderweg geniet je ook van de mooie 
historische centra van de stadjes Úbeda, Baeza 
en Carmona.

Sevilla telt heel wat bezienswaardigheden. Je 
maakt een panoramische rondrit voor een eerste 
kennismaking. Dan duik je te voet de stad in voor 
een bezoek aan onder andere de kathedraal, het 
Alcázar en het Museo de Bellas Artes.

In Italica, de geboorteplaats van de Romeinse 
keizer Trajanus en wellicht ook van zijn opvolger 
Hadrianus, bezoek je de archeologische site. De 
laatste nacht breng je door in Ronda en wandel je 
over de spectaculaire Puente Nuevo, de brug die 
de twee stadsdelen verbindt.

• Op reis met Guido Declercq, kenner van 
Andalusië en flamenco

• Di 4 tot do 13 juni 2024
•   € 3.395 p.p.   € 995  

 
€ 40 

DE HOOGTEPUNTEN 
VAN  
ANDALUSIË 



D
ag

pr
og

ra
m

m
a’

s 
en

 in
be

gr
ep

en
 in

 d
e 

pr
ijs

: w
w

w
.c

ul
tu

ur
re

iz
en

.b
e

38

RO
ND

RE
IZ

EN

Madeira heeft wel wat toepasselijke bij 
namen: het bloemeneiland, de drijvende 

tuin van Europa... De uitzonderlijke combinatie 
van een zacht klimaat, spectaculaire landschap
pen en subtropische plantengroei staan garant 
voor een fantastische natuur en tuinbeleving. 

De bruisende hoofdstad Funchal is de uitvals-
basis voor deze reis. Het is er heerlijk slenteren 
langs de baai en in de oude stad met barokke 
kerken, pleintjes en koloniale huizen. De kabel-
baan brengt je naar de wijk Monte waar je de 
Monte Palace Tropical Garden bezoekt. Hier 
stond ooit een luxehotel dat getransformeerd is 
tot een museum met charmante tuin in oosterse 
sferen. Wie durft keert terug in een tobogan, een 
grote rieten slee op houten latten die door twee 
carreiros wordt bestuurd.

Ook de smaakpapillen worden verwend. Proeven 
van de madeirawijn doe je in het oude klooster 
van Sao Francisco do Funchal, nu een museum 
met wijnkelder. Voor een fancy afternoon tea 
(stadskledij verplicht) ga je naar het Reids 
Palace Hotel. Dat bestaat al 120 jaar en heel wat 
beroemdheden kwamen er over de vloer. Geniet 
er van het vergezicht over de baai en de botani-
sche tuinen.

Buiten Funchal valt er ook heel wat te beleven. 
Zo rij je tot op de top van de Pico do Arieiro op 
1.818 meter, van waar je een prachtig uitzicht 
hebt. Het hoogplateau van Paul da Serra verken 
je al wandelend. Je bezoekt de Jardins da Quinta 
do Palheiro Ferreiro. Het landgoed dateert uit 
de negentiende eeuw en vele van de exotische 
bomen en heesters die je er nu bewondert, wer-
den toen al aangeplant. Op de rondrit naar Ponta 
do Pargo, Porto Moniz en São Vicente passeer je 
traditionele vissersdorpjes, watervallen en spec-
taculaire kusten.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuur-
reizen, Landelijke Gilden en Omnia Travel Tuinreizen.

• Op reis met plantenspecialist Anne  
Vandenborre

• Wo 6 tot wo 13 maart 2024
•   € 2.495  p.p.   € 465  

 
€ 40 

BLOEMENPRACHT OP 
MADEIRA
 

Ergens midden in de Atlantische Oceaan ligt de 
kleine eilandengroep de Azoren. In de vijftiende 
eeuw migreren Vlaamse kolonisten massaal 
naar daar. Peter Van de Vijver neemt je mee 
naar vier eilanden waar de Vlaamse kolonisten 
een belangrijke rol speelden. Naast heel wat 
verhalen ontdek je ook de natuurpracht van  
de eilanden.

Het eerste eiland dat je aandoet is Terceira. Het 
is aangenaam vertoeven in de hoofdstad Angra 
do Herismo. Tijdens een rondrit op het eiland 
stop je in Praia da Vitória, de vestigingsplaats van 
Jacome de Bruges. In São Sebastião bezoek je 
het kerkje gebouwd door de eerste kolonisten. 
Ook de natuur is indrukwekkend. Je daalt af in 
een negentig meter diepe lavatunnel, de Algar  
do Carvão.

Je vliegt naar São Jorge en wandelt door het 
sfeervolle havenstadje Velas. Het Casa Museu 
Cunha da Silveira toont hoe de rijke families hier 
vroeger woonden. Je rijdt naar Topo, op het uiter-
ste oostpunt van het eiland, waar Willem Van der 
Haeghen zich vestigde.

Met de ferry steek je over naar het eiland Pico.  
Je bezoekt het walvismuseum in Lajes en gaat 
zelf op zoek naar walvissen en dolfijnen tijdens 
een boottocht.  Ook het eigenaardige wijngaard-
landschap, een combinatie van lavabodem en 
eeuwenoude technieken, is een bezoek waard.

Op het vierde en laatste eiland van deze reis, 
Faial, maak je meteen kennis met de hoofd-
stad Horta, die zijn naam te danken heeft aan 
een Vlaming. Je verkent het eiland langs kleine 
dorpjes met oude windmolens en de Vale 
dos Flamengos (de Vallei der Vlamingen). De 
Capelinhos met de spectaculaire sporen van de 
laatste vulkaanuitbarsting in 1957 is een waar-
dige afsluiter van deze reis.

• Op reis met Peter Van de Vijver, met een passie 
voor Vlaamse kolonisten op de Azoren 

• Ma 13 tot di 21 mei 2024
•   € 3.145  p.p.   € 345  

 
€ 40

VLAAMSE 
AVONTURIERS 
ACHTERNA 
OP DE
AZOREN



SCHATTEN UIT DE NATUUR 
EN DE OUDHEID IN 

NOORD- 
GRIEKENLAND 
NoordGriekenland heeft heel wat te bieden, zowel wat 
betreft geschiedenis als natuurschoon. Een voorsmaakje? 
Thessaloniki met zijn lange geschiedenis, het wonder van 
de Meteora kloosters en Olympos, de hoogste berg van 
Griekenland.  
 
Deze achtdaagse rondreis start met een uitgebreide verken-
ning van Thessaloniki, zowel met de bus als te voet. Je reist 
verder naar Pella, de geboortestad van Alexander de Grote. 
In Vergina bewonder je het intacte graf van Filippus II van 
Macedonië. De ferry brengt je naar het eilandje Nissaki in het 
Pamvotismeer. Hier vind je verschillende kloosters en het 
Ali Pasha museum. Ook Dodoni, de oudste orakelstad van 
Griekenland, staat op het programma. Een dag staat in het 
teken van de Meteora, een groep van orthodoxe kloosters 
gebouwd op hoge rotspilaren. Aan de voet van de heilige berg 
Olympos ontdek je de archeologische site van Dion, de stad 
gewijd aan oppergod Zeus. 

• Op reis met Wim Vanhoorne, historicus en kenner 
van het Osmaanse Rijk

• Ma 10 tot ma 17 juni 2024
•   € 3.395 p.p.   € 495  

 
€ 40

Reisleider Bea Honoré leidt je graag rond in 
deze minder bekende hoek van Europa. Elke 

stad, elk gebouw ademt geschiedenis en leent 
zich tot boeiende verhalen. Je krijgt op deze reis 
een goede eerste indruk van Litouwen, Letland 
en Estland.  
 
De reis start in Vilnius, de hoofdstad van 
Litouwen, met zijn vele baksteengotiek en barok. 
In Trakai bezoek je de bekende waterburcht. Je 
reist door naar Kaunas, met een rijk verleden als 
Hanzestad. Ook een bezoek aan de pittoreske 
havenstad Klaipeda en de Koerse Schoorwal, een 
uniek natuurreservaat, staan op het programma. 
Je zet koers naar Letland waar je net over de 
grens het Rundālepaleis bezichtigt en de beziens-
waardigheden van Riga meepikt. Tartu noemt 
men de Estse ‘intellectuele hoofdstad’ dankzij 
de befaamde universiteit. In hoofdstad Tallinn 
wacht je een mix van middeleeuwse rust en het 
moderne stadsleven.
 

DRIE
BALTISCHE
LANDEN
IN ÉÉN KLAP

 
 

• Op reis met specialiste Baltische landen 
Bea Honoré  

• Ma 13 tot do 23 mei 2024
•   € 3.195 p.p.   € 570  

 
€ 40
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Deze veelzijdige veertiendaagse rondreis door het Griekse 
vasteland laat je ten volle de rijkdom van de klassieke oud
heid, de schoonheid van de Byzantijnse kerken en de prachtige 
natuur ervaren. Dit alles gekruid met heerlijke lokale gerechten 
en anekdotes over de Griekse wereld. 

In Athene wandel je op de Akropolis met het Parthenon, bezoek je 
het Akropolismuseum en ga je naar de antieke Agora, het centrum 
van het dagelijkse leven in de oudheid. Je reist verder en ontdekt 
de Leeuwenpoort en de koninklijke graven van Mykene. Daarna 
test je zelf de unieke akoestiek in het theater van Epidaurus. 
Nauplion, de eerste hoofdstad van het onafhankelijke Griekenland 
en Olympia, waar bijna drieduizend jaar geleden de oorspronke-
lijke Spelen plaatsvonden, staan ook op het menu.

Na de steden is het de beurt aan de natuur. Je rijdt door de 
bergen van Epirus naar Monodendri, een van de dorpen van 
de Zagoria. Je geniet van een boottocht op de Prespameren, 
een natuurpark op de grens met Albanië en Noord-Macedonië. 
In Kastoria, schilderachtig gelegen op een schiereiland in het 
Orestiadameer, tel je meer dan vijftig kerken.

In Thessaloniki bezoek je het archeologisch museum en in 
Vergina de koningsgraven en de goudschatten. Je kijkt je ogen 
uit tijdens de rondrit naar het kloostercomplex Meteora, het 
grootste natuurwonder van de Balkan. Tot slot ga je op ont-
dekking in Delphi, de navel van de wereld, aan de voet van het 
Parnassosgebergte.

Voor je naar België terugkeert, is er nog tijd om het archeologisch 
museum in Athene te bezoeken en wat vrije tijd om door de stad 
te slenteren.
 

• Op reis met klassiek filoloog en Griekenlandfan Marc George 
• Do 2 tot wo 15 mei 2024
•   € 3.575 p.p.   € 955  

 
€ 40

GRIEKENLAND 
EEN DUIK IN DE 
KLASSIEKE OUDHEID



 
Wil je graag zelf Berlijn bezoeken? Neem 
dan een kijkje op p. 16 en lees meer over de 
treinreis naar Berlijn met Rik Tyrions. Lieve is 
zeker ook van de partij.

Bij Davidsfonds Cultuurreizen doen we vaak een 
beroep op lokale gidsen. Waar het kan, kiezen we 
voor Vlamingen. Zij kennen de stad of de regio waar 
ze wonen als hun broekzak en hebben voeling met 
zowel de lokale cultuur als met de verwachtingen 
van onze reizigers. In een ideale wereld vormen 
zij de perfecte tandem met onze reisleiders. Lieve 
Pillen, een van die lokale gidsen, stellen we hier 
graag aan je voor.

“Door de liefde belandde ik in 1986 in Berlijn”, begint 
Lieve. “Daarvoor woonde ik in Gent met een diploma 
maatschappelijk werk op zak. De problemen die ik als 
maatschappelijk werker in Gent tegenkwam, waren niet te 
vergelijken met die in Berlijn. Omdat ik ook de Duitse taal nog 
niet voldoende machtig was, ben ik in een andere richting een 
job gaan zoeken. Ik leidde soms vrienden en familie rond in 
Berlijn en ging stilaan ook opdrachten doen voor de Stedelijke 
Dienst van Toerisme.”

Wat maakt gids zijn in Berlijn zo uniek?

“Vooral na de val van de muur in 1989 kwam alles in een 
stroomversnelling terecht. De stad werd echt herschikt, heel 
interessant om van dichtbij mee te maken. Berlijners denken 
zelf niet meer in termen van oost of west, na al die jaren is de 
scheiding hier weggevallen. Toeristen vragen daar wel naar, 
voor hen leeft dat idee nog veel harder. Vooroordelen over 
voormalig Oost- en West-Berlijn wegnemen is daarom een 
van de taken van lokale gidsen.”

Heb je je job als gids zien veranderen 
doorheen de jaren? 

“Niet alleen de stad verandert, maar ook de opdrachten. De 
klassieke rondleiding van drie uur met de bus wordt bijna 
niet meer gevraagd. Fietstochten zijn nu heel populair. Of 
een wandeling via Unter den Linden en langs het nieuwe 
museumcomplex Humboldt Forum. Reizen zijn steeds vaker 
maatwerk.”

“Ook de manier van reizen verandert. Het idee om met 
de trein naar Berlijn te reizen rijpte tijdens een vorige 
Davidsfonds-reis. Heel fijn dat dat nu concreet wordt, want 
ik doe zelf al mijn trajecten België-Berlijn met de trein. Veel 
duurzamer dan vliegen!”

Is een Davidsfonds-groep anders dan 
andere groepen?

“Ik begeleid al twintig jaar jullie groepen. Wat opvalt, is dat 
dat homogene groepen zijn, altijd geïnteresseerd en met 
een open geest. Ik moet nooit van nul beginnen, reizigers 
hebben al voorkennis. Dat is voor mij een uitdaging, want 
Davidsfonds-leden stellen vragen die ik van andere groepen 
niet krijg. Ook met jullie reisleiders samenwerken is fijn. 
Zowel Rik Tyrions als Ronald Sledsens komen regelmatig 
met een Davidsfonds-groep naar Berlijn.”

Wat vind je het leukste aan jouw job?

“Elke dag is anders. Ik volg veranderingen in Berlijn op de 
voet en speel in op nieuwe verwachtingen van reizigers. Ook 
de afwisseling tussen gidswerk en een uitstap organiseren 
houdt het boeiend. Reisorganisaties lopen altijd wat 
achter, dus ik fluister hun vaak suggesties in voor nieuwe 
must-sees.”

“En ze zijn niet de makkelijkste doelgroep, maar ik blijf 
bewust ook schoolgroepen gidsen. Zo houd ik voeling 
met de jeugd. Ik moet dan goed nadenken over hoe ik 
start, zodat ik hen van bij het begin mee heb. Dat is een 
uitdaging, maar als ik dan voel dat ze bij een bezoek aan 
Sachsenhausen (een voormalig concentratiekamp, red.) echt 
aangedaan zijn, dan geeft dat voldoening.”

LOKALE GIDS EN 
REISLEIDER:
EEN PERFECTE TANDEM
  
  42 43
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MYSTERIEUS 
EN INTRIGEREND

EGYPTE

ONTDEK HET 
RIJKE ERFGOED VAN   

TUNESIË 
Midden in het mediterrane gebied is Tunesië al 3.000 jaar 
lang een kruispunt van culturen. Er staan dan ook niet min
der dan zes Unescowerelderfgoedsites op het programma 
van deze reis. Uniek zijn de kamerbrede mozaïekvloeren die 
het denken en doen van de bewoners van Romeins Afrika in 
beeld brengen.

In Sousse is de oude stad een mooi voorbeeld van de vroege 
islam-stedenbouw en architectuur. Het museum toont de 
bloei van de stad in de Punische, Romeinse, vroegchriste-
lijke en Byzantijnse tijd. Kairouan is de meest heilige stad 
van Tunesië. Je bezoekt er onder andere de Grote Moskee. 
In Sbeitla herinneren kerken en baptisteria aan de belang-
rijke rol van de stad als vroegchristelijk centrum. Je verkent 
enkele van de meest welvarende steden van de toenmalige 
Romeinse provincie Africa Proconsularis zoals Bulla Regia en 
Dougga. Ook in en rond Tunis valt veel te ontdekken, zoals de 
medina en Carthago.

• Op reis met Guido Schepens, gepassioneerd door 
antieke mediterrane culturen

• Ma 15 tot di 23 april 2024
•   € 2.375  p.p.   € 295  

 
€ 60

• Op reis met egyptologe Anne Desplenter  
• Januari 2024
•  Raadpleeg voor de reisdata en de prijs de 

website vanaf september 2023 of blijf op de 
hoogte via onze nieuwsbrief

Deze rondreis door Egypte start met enkele 
dagen in Caïro. Van daaruit neem je een 

binnenlandse vlucht naar Luxor, waar je 
inscheept voor een fantastische cruise op de 
Nijl. Je reist doorheen 5.000 jaar geschiede
nis langs een fabelachtig landschap waaruit 
indrukwekkende monumenten opdoemen. 

In Caïro breng je bijna een ganse dag door in het 
nieuwe Museum van Egyptische Kunst (o.v.). 
De uitstap naar het plateau van Gizeh staat 
waarschijnlijk hoog op je verlanglijstje. Dan is 
het tijd om in te schepen voor de Nijlcruise. 
Ontspanning aan boord, lezingen en boeiende 
uitstappen wisselen elkaar af. In Karnak bezoek 
je het tempelcomplex en in Kom Ombo verken 
je de dubbele tempel gewijd aan de valk Horus 
en de krokodil Sobek. Je trekt op excursie door 
de woestijn naar de tempels van Aboe Simbel. 
Ook volgende toppers kunnen niet ontbreken: de 
Vallei der Koningen, de Vallei der Koninginnen en 
Deir el-Medina.  

DE BIJBEL ACHTERNA IN 

ISRAËL
& DE PALESTIJNSE 
GEBIEDEN

• Op reis met hoogleraar Bijbelwetenschappen 
Hans Ausloos  

• Vr 5 tot zo 14 april 2024
•   € 4.855 p.p.   € 1.670  

 
€ 60

Naast Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth, Jericho 
en het meer van Galilea, ga je op deze reis 

ook langs in Masada en Qumran, waar de oudste 
Bijbelteksten werden gevonden. Je reisleider gaat 
moeilijke vragen als ‘Wat is daar nu allemaal van 
waar?’ in geen geval uit de weg.

Je landt in Tel Aviv. Jeruzalem bewaren we voor 
het einde van de reis, dus je trekt eerst in de richting 
van het Meer van Galilea. Onderweg bezoek je de 
archeologische opgravingen van Caesarea Maritima 
en de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth. In 
Kafarnaüm bekijk je de resten van een Byzantijnse 
kerk en enkele vissershuisjes, waarvan eentje wordt 
aangeduid als het huis van Petrus.

Met Tel Hazor en de Tel Dan-site bezoek je twee 
prachtige archeologische sites op een dag. Je reist 
verder naar Jericho, de laagst gelegen en oudste 
continu bewoonde stad ter wereld. In Qumran werden 
vanaf 1947 de Dode Zee-rollen ontdekt. Je maakt er een 
korte wandeling in het Ein Gedi National Park. Het fort 
van Masada, waar de Joodse opstandelingen jarenlang 
weerstand boden tegen de Romeinse bezetter, bezoek 
je met de kabelbaan.

Je brengt vervolgens heel wat tijd door in Jeruzalem 
en bezoekt onder andere de Olijfberg, de Tempelberg 
en de Klaagmuur. Je wandelt een stukje van de Via 
Dolorosa en bezoekt het indrukwekkende Yad Vashem, 
het officiële herdenkingsmuseum van de staat Israël 
voor en over de Joodse slachtoffers van de Holocaust. 
Ook het Israël Museum staat op het programma. Daar 
vind je het Schrijn van het Boek dat de Dode Zeerollen 
bevat. Eindigen doe je met een blitzbezoek aan de oude 
havenstad Jaffa, op weg naar de luchthaven van Tel 
Aviv.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen en 
de Vlaamse Bijbelstichting.

WERELDRONDREIZEN
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specialist Jorn De Cock

• Ma 29 april tot ma 6 mei 2024
•   € 2.995  p.p.   € 395  

 
€ 60

Libanon is een van de meest bruisende landen 
in het MiddenOosten, met hoofdstad Beiroet 

als brug tussen Oost en West. Het land kent 
een crisis én blijft zowel op cultureel, gastrono
misch als politiekhistorisch vlak een topper. Je 
bezoekt de pittoreske Fenicische havenstadjes 
Tyr en Byblos. In Baalbek trek je naar de mooi
ste Romeinse tempels ter wereld. Heerlijke wijn 
proef je in de Bekaavallei. En in Beiroet gaat 
reisleider Jorn De Cock discussies over de 
actualiteit in de regio nooit uit de weg.

Beiroet is de uitvalsbasis van deze reis – er is 
dan ook ruim de tijd om kennis te maken met de 
Libanese hoofdstad. Via de Corniche wandel je 
naar het historische hart van de stad, waar de 
sporen van de burgeroorlog nog altijd zichtbaar 
zijn. In het Nationaal Museum bewonder je de 
schatten van de Feniciërs en in het Sursock 
Museum ontdek je een indrukwekkende collectie 
moderne Arabische kunst uit de 20ste en 21ste 
eeuw.

Op elke uitstap valt iets uitzonderlijks te beleven. 
In Baalbek valt je mond open bij het bekijken 
van de goed bewaarde Jupiter- en Bacchus 
Tempels. Kustplaats Byblos is een van de oudste 
Fenicische steden. In Beiteddine bezoek je het 
paleis. Je vindt er prachtige arcades, bewerkte 
cederhouten plafonds, antiek meubilair en mar-
mer in overvloed. Je snuift de heerlijke geur op in 
het cederreservaat van de Chouf. Ook Sidon en 
Tyre, de twee belangrijkste Fenicische stadstaten, 
staan op het programma.

De laatste uren van de reis breng je door op de 
campus van de American University of Beirut, 
met in hun archeologische museum enkele 
topstukken. Na een obligate fotostop aan de 
Pigeon Rocks keer je, rijk aan indrukken, weer 
huiswaarts.

CULTUUR EN GESCHIEDENIS OP 
HET HOOGSTE NIVEAU IN   

LIBANON

• Op reis met historicus Roger Delbaere  
• Do 8 tot zo 18 februari 2024
•   € 4.895  p.p.   € 1.180  

 
€ 40

Een reis naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten is 
afwisselend en uniek. Als kruispunt tussen Afrika en Azië is 
Oman een natie met een groots handelsverleden. Je bewon
dert er zandwoestijnen, idyllische oasen en oude lemen forten. 
Na de Arabische sfeer van Oman zoek je het futuristische con
trast op in de emiraten Dubai en Abu Dhabi. 

Je ontdekking van Oman start in de hoofdstad Muscat met 
onder andere een bezoek aan de indrukwekkende Sultan 
Qaboos Grand Mosque en het Nationaal Museum. Aan boord 
van een dhow, een traditioneel Arabisch zeilschip, geniet je bij 
zonsondergang van het uitzicht op de kustlijn van Oman. Je 
rijdt verder naar Sur, een schilderachtig vissersdorpje. ’s Avonds 
bezoek je het strand van Ras Al Jinz en met wat geluk kan je er 
zeeschildpadden observeren. Een 4x4-voertuig brengt je naar 
Wadi Bani Khalid. Je verblijft een nacht in een tentenkamp (in 
een tent met eigen sanitair) en ervaart er het woestijnleven van 
de bedoeïenen.

Op weg naar Nizwa stop je bij twee indrukwekkende forten, 
Fort Bahla en het fort van Jabrin. In Nizwa, de oude hoofdstad, 
bezoek je de historische soek en het Nizwafort. Je maakt een 
rondrit naar Jebel Shams, de Grand Canyon van Oman. Via Al 
Ain, een eeuwenoud stadje en oase op de karavaanroute, bereik 
je Dubai.

In Dubai vergaap je je aan moderne wolkenkrabbers, luxewinkels 
en de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. De lift brengt 
je in een minuut naar de 124ste verdieping. Dubai heeft ook een 
oud stadsdeel waar je rondkuiert in de kruidensoek.

Afsluiten doe je met veel grandeur in Abu Dhabi met een bezoek 
aan de Sjeik Zayed-Moskee en het moderne Louvre Museum.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen en 
VVL Vereniging Vlaamse Leerkrachten.

• Op reis met historicus Roger Delbaere
• Do 8 tot zo 18 februari 2024
•   € 4.895 p.p.   € 1.180  

 
€ 60

TUSSEN DE FORTEN VAN 

OMAN 
EN DE WOLKENKRABBERS VAN DE

VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN

47



OEZBEKISTAN
EEN ONBEKENDE PAREL 
Oezbekistan heeft op geschiedkundig en cultureel vlak heel wat 
te bieden. Van de zesde tot de veertiende eeuw werden langs 
deze weg – in het midden van de zijderoute – zijde, specerijen, 
luxegoederen, wetenschap en godsdienst vervoerd en verhan
deld. Deze rondreis is een kennismaking met volkeren die bij
droegen aan de vorming van de Oezbeekse cultuur en met de 
schitterende steden Tashkent, Khiva, Bukhara en Samarkand.    

Je ontdekking van Oezbekistan start in de hoofdstad Tashkent. 
Je bezoekt er onder andere de oude stad, de Tila Shaikhmoskee 
en de bazaar van Chorsu. Een binnenlandse vlucht brengt je naar 
Khiva, een museumstadje ommuurd door een lange lemen wal.

Je rijdt dwars door de Kizilkumwoestijn naar Bukhara. Daar 
geniet je van de grandeur van het oude Bukhara, met zijn schitte-
rende monumenten. Je maakt een daguitstap naar de ruïnes van 
Paikand, de resten van het Bukhara uit de zesde eeuw  
voor Christus.

De laatste stad op het programma, Samarkand, heeft nog heel 
wat te bieden. In ‘de parel van de islam’ bezoek je de bazaar, de 
Bibi-Khanummoskee, het Afrosiabmuseum, het observatorium 
van Ulugbek en het mausoleum van Timoer Leng. En neem de tijd 
om gewoon wat te zitten op een bankje op het overweldigende 
Registanplein, om alle indrukken in je op te nemen.

• Op reis met kunst-en geschiedenisliefhebber Karel Peeters
• Wo 10 tot za 20 april 2024
•   € 3.995 p.p.   € 655  

 
€ 60
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De ingrediënten voor deze vijfdaagse reis 
naar Venetië? De ‘klassiekers’, heel veel 

muziek en als extra kruiding een bezoek aan 
de pianobouwers van Fazioli. 

Er zijn een aantal klassiekers in Venetië waar je 
niet onderuit kan en die je dus ook uitgebreid 
verkent: het Piazza San Marco, de Basilica, het 
Palazzo Ducale, de San Rocco kerk en de Scuola 
Grande di San Rocco. 

Op het eiland San Giorgio Maggiore ontdek je 
de kerk, ontworpen door Palladio en het Istituto 
Italiano Antonio Vivaldi, gevestigd in een prach-
tig klooster. Vivaldi werd geboren in Venetië en 
leerde er al op jonge leeftijd viool spelen. Hij was 
jarenlang vioolleraar aan het Ospedale della Pietà, 
waar hij ook het merendeel van zijn werken com-
poneerde. 

Fazioli is een modern Italiaans pianomerk met 
kwalitatief hoogwaardige piano’s. Je neemt een 
kijkje in de fabriek, ziet de pianobouwers aan het 
werk en reisleider Waldo Geuns laat je horen hoe 
goed ze klinken tijdens een namiddagconcert. 

Mag het nog meer muziek zijn? Je brengt een 
bezoek aan het operagebouw La Fenice, dat al 
een aantal keren afbrandde maar telkens als een 
feniks uit zijn as herrees. In het Teatro Malibran 
geniet je van de opera Orlando Furioso. Je sluit 
af met een speciale voorstelling van La Traviata
in Palazzo Barbarigo Minotto.

• Op reis met pianist en verteller Waldo Geuns 
• Wo 27 september tot zo 1 oktober 2023
•   € 2.975 p.p.   € 850   

 
€ 40

In Japan is alles anders: de mensen, de tem
pels, het eten en ook de tuinen. Reisleider Marc 

Verachtert laat je aan de hand van de tuinen 
kennismaken met de Japanse geschiedenis en 
cultuur. 

De eerste tuin op het programma is de oostelijke 
tuin van het Keizerlijk Paleis in Tokyo. Centraal 
in Tokyo ligt het Ueno Park. Je bezoekt er het 
Nationaal Museum en bewondert de boeddhisti-
sche Bentendotempel.

Je vliegt naar Hiroshima voor een bezoek aan het 
Vredespark en het museum van de atoombom. 
In de tuin Shukkei-en zijn er nog enkele bomen 
en planten die de bom hebben overleefd. Op het 
eiland Miyajima maak je een wandeling door 
het Shintoheiligdom dat boven het water werd 
gebouwd. Je overnacht er in een typische ryokan.

Kyoto was meer dan duizend jaar de hoofdstad 
van Japan en de Japanse tuinarchitectuur ontwik-
kelde zich er voluit. Je bezoekt er onder andere de 
zentempel van Ryoan-ji met de rotstuin. Je beleeft 
er een traditionele theeceremonie en bezoekt het 
schrijn van Fushimi Inari met zijn duizenden rode 
poorten.

Via bamboebossen ga je op uitstap naar de villa 
Okochi Sanso. Vanuit de tuin heb je een mooi uit-
zicht over Kyoto. Aan het boeddhistische Daitoku- 
ji-complex bezoek je drie kare-sansui, ofwel droge 
landschapstuinen.

In Nara maak je kennis met de To-intuin aan het 
Heijopaleis, de residentie van de eerste Japanse 
keizers. Kasuga Taisha fascineert dan weer door 
drieduizend stenen en bronzen lantaarns.

Je reist met de hogesnelheidstrein naar Hakone. 
Als het weer meezit, ga je met de kabelbaan over 
de vallei, maak je een boottochtje op het meer en 
krijg je een onvergetelijk uitzicht op Mount Fuji.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuur reizen, 
Landelijke Gilden en Omnia Travel Tuinreizen.

• Op reis met Marc Verachtert, bezieler van de 
Japanse Tuin in Hasselt 

• Ma 22 april tot za 4 mei 2024
•   € 6.875 p.p.   € 980  

 
€ 60

ONTDEK DE 
TUINEN VAN  
JAPAN
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Tijdens deze prachtige reis doorkruis je 
de deelstaat Tamil Nadu in ZuidIndia. 

Je ontdekt er een totaal andere wereld waar 
Dravidische tempels hoog boven je uittorenen. 
Dan trek je naar het economische hart van India: 
Mumbai. Deelstaat Maharashtra verrast dan 
weer met indrukwekkende grottempels.

Je vliegt naar Chennai, de hoofdstad van 
Tamil Nadu. Volgende stop is tempelstad 
Mahabalipuram, gelegen aan de kust en een 
belangrijke uitvoerhaven in de zevende en acht-
ste eeuw. Uit die periode stammen de verschil-
lende Dravidische tempels en rotssculpturen. 
Je bezoekt Kanchipuram, de ‘Gouden Stad met 
duizend tempels’.

De reis gaat verder naar Kumbakonam met 
de felgekleurde torenpoorten. In Tanjore is 
de Brihadishwaratempel een van de mooi-
ste voorbeelden van de Chola-architectuur 
in India. In Trichy bewonder je dan weer de 
Ranganathaswamitempel. Dat enorme complex 
kun je als niet-Hindoe betreden tot en met de 
vijfde omheining.

Madurai is altijd een religieus en economisch 
centrum geweest. Je neemt er ruim de tijd 
voor het bezoek aan de Dravidische Meenakshi 
tempel met zijn kleurrijk geschilderde goden en 
demonen. Van Madurai vlieg je naar Mumbai. De 
verkenning van Mumbai start bij het bekendste 
gebouw van de stad, de Gateway of India.

Vanuit Mumbai vertrek je op vijfdaagse rondreis 
door de deelstaat Maharashtra. Je komt langs 
het Agha-Khanpaleis waar Gandhi gevangen werd 
gehouden. Ook Bibi Ka Maqbara, een mausoleum 
dat sprekend lijkt op de Taj Mahal, ligt op de 
route. Uniek zijn de boeddhistische grotten van 
Ajanta en Ellora. Vanuit de heilige stad Nashik rij 
je terug naar Mumbai. Vol van de geuren en kleu-
ren van India keer je huiswaarts.

Deze reis is een coproductie van KU Leuven Alumni en 
Davidsfonds Cultuurreizen en kan enkel geboekt worden 
door alumni (en hun partner) van de KU Leuven.

• Op reis met Prakash Goossens, gepassioneerd 
door zijn geboorteland India 

• Vr 23 februari tot vr 8 maart 2024
•   € 5.245 p.p.   € 1.095  

 
€ 60 

VAN HINDOETEMPELS IN 

ZUID-INDIA 
TOT HET 
ECONOMISCHE HART

MUMBAI
 

• Op reis met Stefan Blommaert, journalist en 
voormalig Azië-verslaggever voor de VRT

• Di 16 tot zo 28 april 2024
•   € 5.635 p.p.   € 1.510  

 
€ 60

Traditie versus technologie, natuurschoon 
versus dichtbevolkte steden… Taiwan heeft 

het allemaal. Reisleider Stefan Blommaert is 
de geknipte persoon om je wegwijs te maken in 
de geschiedenis van dit wonderbaarlijke eiland, 
dat door vele landen niet als soevereine staat 
wordt erkend. Op Kinmen, letterlijk op een boog
scheut van het Chinese vasteland, zijn de span
ningen tussen China en Taiwan haast tastbaar. 
Daarnaast is het genieten van oude tempels, 
mistige wouden, intens blauwe meren en een 
hartverwarmende bevolking.

Je komt aan in Tapei, de bruisende hoofdstad. 
Op het einde van de reis is er ruim de tijd om 
Tapei te verkennen, maar eerst reis je naar de 
Tarokokloof. Het landschap is er ronduit indruk-
wekkend met de marmeren wanden die tot wel 
duizend meter hoog reiken. Op het idyllische Sun-
Moonmeer maak je een rondvaart en bezoek je 
enkele tempels die rond het meer gelegen zijn.

Je rijdt verder naar Tainan in het zuiden van 
het land, waar je nog sporen vindt van de 
Nederlandse kolonisatie uit de zeventiende eeuw. 
In Kaohsiung, een van de grootste havens ter 
wereld, bezoek je het boeddhistische Fo Guang 
Shanklooster, omringd door 480 staande boed-
dha’s.

Een korte vlucht brengt je naar Kinmen, gelegen 
op slechts enkele kilometers van het Chinese 
vasteland. Kinmen werd lang gebruikt als militaire 
basis. Je maakt maakt uitgebreid kennis met het 
boeiende oorlogsverleden van het eiland.

Terug in Tapei geniet je boven op wolkenkrabber 
Taipei 101 van een adembenemend panorama. 
Je kijkt je ogen uit op de Raohe nachtmarkt en 
kuiert door Dihua Old street, de oudste straat van 
Taipei met een gezellige mix van oude winkeltjes 
en hippe cafés.
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VERKEN ONGEKEND EN 
VEELZIJDIG   

TAIWAN
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BETOVEREND CUBA
EEN REIS DOOR DE TIJD
 

Cuba kent een boeiende geschiedenis: van 
de indianen, de Spaanse overheerser, de 

revolutie van de barbudos tot de moeilijke 
economische situatie van het land vandaag. De 
diverse facetten van het land, de bevolking en 
de cultuur komen aan bod tijdens deze reis. 

Je start in Santiago, de meest Caraïbische en 
swingende stad van het eiland. Biran, het ge- 
boortedorp van Fidel en Raúl Castro, is gerecon-
strueerd zoals in de jaren van Fidels jeugd, een 
speciale ervaring. Het historische centrum van 
Camagüey met de vele koloniale panden verken 
je met de fietstaxi.

Trinidad, in 1514 gesticht door de Spaanse ont-
dekkingsreiziger Velázquez, is een groot koloniaal 
museum waar je doorheen wandelt. De Vallei van 
de Suikermolens was vroeger het centrum van 
de Cubaanse suikerindustrie. De plantage van 
Manaca Iznaga en de San Isidro hacienda zijn 
daar overblijvende getuigen van.

Het mausoleum van Che Guevara vind je in Santa 
Clara. In de Viñalesvallei, een prachtig stukje van 
het eiland, breng je een bezoek aan een sigaren-
boer. Havana verken je in stijl vanuit een klassieke 
Amerikaanse auto met open dak. Je luncht er in 
de Bodeguita del Medio, het beroemde restaurant 
waar Hemingway veel kwam. Afsluiten doe je op 
het strand van Varadero, met een frisse mojito in 
de hand.

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuur-
reizen en VVL Vereniging Vlaamse Leerkrachten.

 
• Op reis met Gil Michaux, fan van Cuba
• Zo 11 tot do 22 februari 2024
•   € 4.785 p.p.   € 510  

 
€ 60

MAYACULTUUR OPSNUIVEN IN   
ZUID-MEXICO, 
GUATEMALA EN 
BELIZE
De Maya’s spreken tot de verbeelding. Je bezoekt indruk
wekkende overblijfselen uit het verleden en ontdekt dat de 
Mayacultuur nog springlevend is. De ‘mensen van de maïs’ 
hebben zich wonderwel weten te handhaven. Tijdens deze reis 
geniet je van hun kleurrijke traditionele cultuur. 

De eerste Mayastad op het programma zijn de indrukwek-
kende ruïnes van Chichén Itzá. Laat je vervolgens over-
donderen door Uxmal, waar de piramide van de tovenaar 
hoog boven het landschap uittorent. Je maakt een panora-
mische stadsrondrit door het kleurrijke Campeche, waar de 
Spanjaarden in 1517 voor het eerst voet aan wal zetten op 
Mexicaanse bodem.

Je reist door de vlakte van Yucatán naar het bergland, waar 
je in het regenwoud de Mayaruïnes van Palenque bezoekt. 
De volgende dag ga je met de boot op zoek naar de afgele-
gen mysterieuze tempelstad Yaxchilán, aan de grens met 
Guatemala.

In de koloniale stad San Cristóbal de las Casas bezoek je de 
oude binnenstad en de kleurrijke indianenmarkt. Dan gaat de 
reis verder zuidwaarts en steek je de grens met Guatemala 
over. Door hooglanden en langs imposante vulkanen rij je 
naar Antigua, de voormalige hoofdstad.

Je vliegt naar Flores, gelegen aan een meer in het hart van 
het tropisch regenwoud. Diep in de jungle bezoek je Tikal, ooit 
een van de belangrijkste klassieke Mayasteden. Het avontuur 
gaat verder richting Belize. In Belize-Stad waan je je even in 
een Caribisch New Orleans. Voordat je de grens met Mexico 
terug oversteekt, bezoek je de afgelegen Mayasite Lamanai. 
Afsluiten doe je aan de de oevers van de ‘Lagune van de 
zeven kleuren’.  En zo stap je nog nagenietend terug op het 
vliegtuig naar België.

• Op reis met archeologe Annelies Valgaeren  
• Wo 28 februari tot do 14 maart 2024
•   € 6.385 p.p.   € 850  

 
€ 60
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Deze Donaucruise is een heus ‘cultuurbad’: een onder
dompeling in een vat vol muziek, wijn, geschiedenis en cultuur. 
De legendarische Donau voert je mee naar drie hoofdsteden: 
Wenen, Bratislava en Boedapest. Tussendoor geniet je op der 
schönen blauen Donau van het voorbijglijdende landschap, 
een lekkere wijn, een boeiende lezing of een meeslepend 
pianorecital. 

De cruise start en eindigt in een van de meest cultuurrijke ste-
den van Europa: Wenen. Je ontdekt bekende en minder bekende 
plaatsen van de Oostenrijkse hoofdstad tijdens een uitgebreide 
stadsrondrit. De culturele rijkdom blijkt ook uit de uitstekende 
musea zoals het Kunsthistorisches Museum en het minder 
bekende Liechtenstein Museum. Je brengt een bezoek aan 
de Kirche am Steinhof, het onbekende meesterwerk van Otto 
Wagner en wandelt door de weelderige zalen van het paleis 
Schönbrunn. In Wenen valt er voor iedereen nog iets nieuws te 
ontdekken. 

Bratislava is sinds 1993 de hoofdstad van het onafhankelijk 
Slovakije. Het is een relatief kleine stad, met een sfeervol cen-
trum met gotische en barokke gebouwen. Aan de burcht krijg je 
een mooi uitzicht op de Donau en de stad. 

De Hongaarse hoofdstad Boedapest is net zo indrukwekkend 
om te bekijken vanaf het water als wanneer je door de straten 
loopt. Je bezoekt er het Parlement, het voormalige Koninklijk 
Paleis en het Vissersbastion. Indien de tijd het toelaat maak je 
ook kennis met de Szechenyi-baden, een groots kuuroord met 
warmwaterbronnen. 

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen en  
Piano’s Maene.

• Op reis met Karel Peeters, Liebrecht Vanbeckevoort,  
Gido Van Imschoot & Ronny Debaere  

• Ma 27 mei tot ma 3 juni 2024
•   vanaf € 4.395 p.p.   € 785  

 
€ 40

WIJNDEGUSTATIES

Sommeliers Gido Van Imschoot 
en Ronny Debaere hebben al heel 
wat wijnreizen op hun palmares. 
Ze introduceren je in de wijnen 
uit de Donauregio. In de Wachau-
vallei, waar de nadruk ligt op witte 
wijnen, geniet je van een wijn- 
degustatie. De Hongaarse wijnen 
zijn minder bekend, maar zeker 
het ontdekken waard tijdens een 
degustatie aan boord.

EXCLUSIEVE 
PIANOCONCERTEN

Liebrecht Vanbeckevoort bouwde 
als laureaat en publiekslieveling 
van de Koningin Elisabethwedstrijd 
een ijzersterke reputatie op als 
concertpianist. De steden Wenen, 
Bratislava en Boedapest zijn 
historisch gezien van bijzonder 
belang voor de klassieke muziek. 
Componisten als Hummel, Mozart, 
Schubert, Beethoven, Liszt en 
Bartók brachten hier een groot 
deel van hun leven door. De piano- 
recitals zullen dan ook aan hen 
gewijd zijn. Op het schip speelt 
Liebrecht op een piano van Chris 
Maene.  

LEZINGEN

Er staan ook enkele lezingen op 
het programma. Ervaren reislei-
der Karel Peeters, advocaat en 
docent ‘recht en toerisme’ aan de 
KU Leuven, neemt die graag voor 
zijn rekening. De Donau is de op 
een na langste rivier van Europa 
en Karel vertelt over de sporen die 
de Donau achterliet in de culturen 
van zijn oeverstaten. Tijdens de 
uitstappen komt die geschiedenis 
helemaal tot leven.

DONAU

 
SCHEEP IN VOOR DEZE UNIEKE  
DAVIDSFONDS-CRUISE 

CRUISES
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In navolging van haar iconische voorgangster Queen Mary 
brengt Queen Mary 2 je in zeven dagen van Southampton naar 
New York. Je vervelen staat alvast niet op de planning: er is 
heel wat te doen aan boord, je wordt op je wenken bediend 
door het boordpersoneel en je reisleider Mia Doornaert prik
kelt de geest met zes lezingen. Bij aankomst wacht New York 
om ontdekt te worden.

Het luxueuze cruiseschip Queen Mary 2 vertrekt vanuit de haven 
van Southampton, waar je met de bus en via de Kanaaltunnel 
naartoe reist. Na een overnachting en korte wandeling in 
Southampton ga je aan boord.

Wat mag je verwachten? Heerlijke maaltijden, een drankje in de 
bar, een concert of show meepikken, een gezellige afternoon 
tea, wegduiken in de bibliotheek... Voor de sportievelingen zijn 
er danslessen, zwembaden en een fitnessruimte. De thema’s 
die je reisleider zal aansnijden tijdens haar lezingen bereiden je 
al wat voor op de volgende presidentsverkiezingen in Amerika: 
Biden/Trump: waarom had/heeft de oudste functionerende 
democratie niets beters te bieden? Maar ook: vicepresident 
Kamala Harris is onzichtbaar.

Wie op de dag van aankomst in New York vroeg uit de veren is, 
ziet de Queen Mary 2 de haven binnenvaren langs het iconische 
Vrijheidsbeeld. In New York kunnen Times Square, Wall Street 
en een bezoek aan het 9/11 Memorial (Ground Zero) niet ontbre-
ken. Er is een vrije namiddag voorzien voor eigen bezoeken of 
om te winkelen. Naar België terugkeren doe je met het vliegtuig.

• Op reis met voormalig journaliste Mia Doornaert 
• Za 27 april tot wo 8 mei 2024
•    vanaf € 4.415 p.p.   op aanvraag  

 
€ 60
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Deze cruise brengt je van Porto tot aan de Spaanse grens, met 
zicht op de vele wijngaarden en de mooie natuur van Noord
Portugal. Onderweg maak je uitstappen en snuif je cultuur op 
in steden als Porto, Braga, Vila Real en Salamanca. 

Het cruiseschip ligt op jou te wachten in Porto. Je verkent de 
levendige stad aan de monding van de Douro. De koninklijke 
stad Vila Real, vol religieuze architectuur en statige patriciërs-
huizen, is de volgende op het lijstje. In universiteitsstad 
Salamanca bezoek je een van de mooiste pleinen van Spanje: 
Plaza Mayor. Je geniet van wat vrije tijd om door de pittoreske 
straatjes te kuieren.

In Lamego torent het heiligdom van Nossa Senhora dos 
Remédios met het indrukwekkende trappencomplex boven 
de stad uit. Je bezoekt de historische stad Braga, ook wel het 
Rome van Portugal genoemd, en het heiligdom Santuário do 
Bom Jesus met versierde barokke trappen.

Daarnaast ontdek je de geheimen van oude porto en zachte 
Portugese wijnen in wijnhuizen en proef je van de regionale  
gastronomie aan boord. De Dourovallei… De kers op de taart  
van Portugal!

• Op reis met Portugalkenner Eric Debraekeleer   
• Wo 3 tot wo 10 april 2024
•   vanaf € 3.275 p.p.   € 835   € 40

 

GENIETEN VAN 
WIJN EN CULTUUR OP DE  
  DOURO  

EEN ICONISCHE 
OCEAANOVERSTEEK NAAR  
  NEW YORK
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MUZIEKREIS

BELEEF EEN MUZIKALE KERST 
IN PRAAG
Tijdens deze reis vier je Kerstmis in het prachtige Praag. 
Op kerstavond dineer je samen met je reisgenoten en 
een operavoorstelling op kerstdag zorgt voor de nodige 
magie. Naast veel muziek en kerstsfeer, bewonder je 
in Praag het Strahovklooster met de bibliotheek, de 
Smetanahal, het Mucha Museum… In totaal staan er 
twee operavoorstellingen en enkele exclusieve privécon-
certen op het programma. Zo speelt het Tsjechische 
volksmuziekensemble Mala Ceska Muzika speciaal voor 
de groep van Davidsfonds Cultuurreizen een concert in 
kerstsfeer.

• Op reis met pianiste Els Swinnen
• Vr 22 tot di 26 december 2023
•   € 1.995  p.p.   € 260  

 
€ 40 

RONDREIS

DOMPEL JE ONDER IN DE KERST-
SFEER VAN BATH EN OMGEVING
De kerstperiode in Engeland kunnen we met één 
woord omschrijven: feeëriek. Op weg naar Bath pik je 
Winchester en Salisbury mee, beide met een imposante 
kathedraal. Ook het mysterieuze Stonehenge staat op 
het programma. Dan is het tijd om je onder te dompelen 
in de kerstsfeer in Bath en te kuieren langs de brede 
straten met Georgiaanse huizen. Nog meer kerst beleef 
je in Wells, waar het bisschoppelijke paleis helemaal 
versierd is. Op de terugweg laten de metershoge kerst-
bomen en kerstdecoraties van Windsor Castle nog een 
grote indruk na. 

• Op reis met anglofiel Michèle Melotte
• Wo 6 tot zo 10 december 2023
•   € 1.995  p.p.   € 450  

 
€ 40 

STEDENREIS

START HET NIEUWE JAAR  
IN WERVELEND VENETIË
Venetië is veel meer dan het San Marcoplein, de 
Rialtobrug, het Canal Grande, de Brug der Zuchten en de 
gondels. Laat je overdonderen door de kunstschatten, 
de verborgen hoekjes en de prachtige verhalen die je 
reisleider vertelt. De overgang van oud naar nieuw zorgt 
ervoor dat Venetië baadt in een unieke sfeer. Na een 
uitgebreid oudejaarsavondmaal zet je het nieuwe jaar 
feestelijk in met het vuurwerk over de lagune.

• Op reis met meester van de anekdotes Luc Verhuyck
• Vr 29 december 2023 tot di 2 januari 2024
•   € 2.995  p.p.   € 800  

 
€ 40 

STEDENREIS

VAN OUD NAAR NIEUW 
IN CHARMANT TURIJN
Turijn, een uiterst charmante Noord-Italiaanse stad, is 
een fijne plaats om het nieuwe jaar goed in te zetten. 
Zowel de geschiedenisliefhebbers, de mensen met inter-
esse in kunst, als degenen die geboeid zijn door inno-
vatieve collecties van jonge Turijnse ontwerpers komen 
aan hun trekken. En natuurlijk zullen de verse lokale 
specialiteiten meer dan smaken. 

• Op reis met classicus Gil Michaux
• Za 30 december 2023 tot di 2 januari 2024

•  € 1.795 p.p.   € 500  
 
€ 40

PLAN JE LIEVER 
OP KORTE TERMIJN 
EN WIL JE 
DE KOMENDE 
MAANDEN 
OP REIS
VERTREKKEN? 

DE KONINKLIJKE  
MILITAIRE SCHOOL  
EN DE MILITAIRE 
LUCHTHAVEN IN 
MELSBROEK GEVEN 
HUN GEHEIMEN PRIJS
Een blik achter de schermen van de Koninklijke Militaire 
School én de militaire luchthaven in Melsbroek? Op deze 
uitzonderlijke daguitstap sla je twee vliegen in een klap.
De Koninklijke Militaire School (KMS) is de militaire uni-
versiteit van Defensie die instaat voor de academische, 
militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren. 
Bij een kop koffie maak je kennis met het reilen en zeilen 
van de KMS, gevolgd door een rondleiding op de campus.
Na het middageten trek je verder naar Melsbroek voor 
een bezoek aan de 15e Wing, een militaire luchttrans-
porteenheid. Na een inleidende lezing volgt een bezoek 
aan de basis. Met wat geluk neem je een kijkje in de 
reusachtige hal met de al even indrukwekkende nieuwe 
transportvliegtuigen (A400M).

• Op reis met generaal-majoor op rust Hubert De Vos
• Dinsdag 12 december 2023
• € 115 p.p.

MUZIEKREIS

GENIET VAN BEETHOVEN  
IN ALDEN BIESEN
Het decor voor deze muzikale tweedaagse is de 
Landcommanderij van Alden Biesen. Overnachten doe 
je in het comfortabele hotel Martin’s Rentmeesterij. 
Liebrecht Vanbeckevoort neemt je, met twee exclusieve 
pianorecitals, mee op ontdekkingstocht door het werk 
van Ludwig Van Beethoven. Ook de streek is het ontdek-
ken waard. Je verkent Tongeren, de oudste stad van het 
land. Ook Luik heeft heel wat te bieden – denk aan de 
374 treden van de Montagne de Bueren, het voormalige 
paleis van de Prinsbisschoppen en het moderne station 
Luik-Guillemins.

• Op reis met concertpianist Liebrecht Vanbeckevoort
• Za 16 tot zo 17 december 2023
•   € 725  p.p.   € 95  

DAT KAN! 

VOOR DEZE REIZEN NAJAAR EN 
EINDEJAAR 2023  
KAN JE NOG INSCHRIJVEN. 
Kijk op onze website bij Aanbod – Laatste  
plaatsen voor een compleet overzicht van de 
reizen in het najaar van 2023 met nog vrije 
plaatsen.
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE

01
REIS BOEKEN
Een Davidsfonds Cultuurreis boeken is gemakkelijk (zie p. 64). 
Je betaalt onmiddellijk na ontvangst van de bestelbon het 
voorschot dat op de bestelbon vermeld staat. Zes weken voor 
vertrek betaal je het resterende bedrag.   

02
NEDERLANDSTALIGE REISLEIDING
Alle Davidsfonds Cultuurreizen worden begeleid door 
Nederlandstalige reisleiders. In het buitenland wordt soms 
een beroep gedaan op kwaliteitsvolle anderstalige lokale gid-
sen. In dat geval vat je reisleider de uitleg in het Nederlands 
samen, zodat je niets mist. 

03
MAALTIJDEN
In het gedetailleerde reisschema op de website van 
Cultuurreizen vind je bij de dag-per-dagbeschrijving welke 
maaltijden inbegrepen zijn:
O = ontbijt
M = middagmaal
A = avondmaal

04
VLUCHTEN, HOTELS, EXCURSIES & BEZOEKEN,  
PRIJZEN & KORTINGEN
De inbegrepen vluchten zijn altijd geboekt als groepsreserva-
tie in economy class, inclusief één stuk ruimbagage en één 
stuk handbagage per persoon volgens de geldende normen 
van de luchtvaartmaatschappij. Waar mogelijk probeert 
Omnia Travel ervoor te zorgen dat koppels naast elkaar zitten, 
maar dat is altijd onder voorbehoud. Als je graag een voorstel 
krijgt voor een upgrade naar een hogere klasse (uiteraard 
mits een supplement), kan je daarvoor een mailtje sturen naar 
cultuurreizen@omniatravel.be. Omdat sommige reizen erg 
lang op voorhand worden gepubliceerd, kan het gebeuren dat 
de vluchten, hotels of excursies aangepast moeten worden – 
uiteraard met behoud van het reiscomfort. Ook de volgorde 
van de bezoeken kan wijzigen. De gepubliceerde prijzen zijn 
berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor 
het vervoer, het verblijf, de heffingen, taksen en alle andere 
beschreven diensten zoals bekend op 18/08/2023. Kortingen 
voor Davidsfonds-leden en andere organisaties kunnen nooit 
worden gecumuleerd. 

05
TOEGANKELIJKHEID
Iedereen is welkom bij Davidsfonds Cultuurreizen, maar 
door het intense reisschema is een goede fysieke conditie 
belangrijk. Denk aan stadswandelingen, rondleidingen in 
musea, bezoeken aan monumenten … Bij sommige reizen 
is er bovendien geen autocar op bepaalde bestemmingen 
en gebeuren de verplaatsingen te voet en met het openbaar 
vervoer. Twijfel je over de haalbaarheid van een bepaalde reis, 
vraag dan zeker meer informatie bij Omnia Travel. Hetzelfde 
geldt voor rolstoeltoegankelijkheid. Wij doen ons best om alle 
reizen toegankelijk te maken, maar dat is niet altijd mogelijk 
door een gebrek aan faciliteiten ter plaatse. Vraag Omnia 
Travel daarom altijd vooraf om meer informatie als je met een 
rolstoel wil reizen. 

06
REISDOCUMENTEN
Een pakketje met praktische informatie over jouw reis krijg je 
ongeveer tien dagen voor vertrek toegestuurd. Van een eventu-
eel reisgidsje of reisboek krijg je één exemplaar per adres.

07
AUDIOFOON
Een audiofoon is voor alle reizen uit deze brochure 
inbegrepen, tenzij het gebruik om logistieke of juridische 
redenen onmogelijk blijkt of geen meerwaarde heeft voor het 
reisconcept.

08
IDENTITEITSKAART, PASPOORT EN VISUM
Voor de meeste reisbestemmingen volstaat je Belgische 
identiteitskaart, nog geldig gedurende minimaal drie maanden 
na de voorziene terugkeerdatum. Als je geen Belgische 
nationaliteit hebt, moet je ons daar bij reservatie van op 
de hoogte brengen. Misschien zijn er dan andere vereisten 
voor jou van toepassing. Samen met de bevestiging van 
je inschrijving ontvang je daarover meer informatie. Voor 
sommige landen is er naast een internationaal paspoort ook 
een visum nodig. Omnia Travel verzorgt de regelingen rond 
het bekomen van dat visum. Er zal je wel gevraagd worden 
enkele (online) formulieren zelf in te vullen. Voor sommige 
landen (bijvoorbeeld China) is het bovendien mogelijk dat je 
persoonlijk naar de ambassade of visumdienst moet gaan 
om bijkomende procedures te vervullen. Omnia Travel zal je 
daarvan tijdig op de hoogte brengen. In de regel hebben wij je 
paspoort voor het bekomen van een visum vanaf zes weken 
voor vertrek nodig. Je krijgt het dan terug op de eerste reisdag. 
De visumkosten (die soms hoog kunnen oplopen) zijn meestal 
inbegrepen in de prijs van de reis. Ook daarover ontvang je 
tijdig de nodige informatie van Omnia Travel. De te betalen 
aanvraag voor een reistoestemming voor de Verenigde 
Staten (ESTA-procedure) is altijd ten laste van de individuele 
deelnemer. De kosten daarvan bedragen momenteel 
21 USD per persoon. Als je sinds 2011 naar Iran, Libië, Syrië, 
Irak, Soedan, Somalië, Noord-Korea of Jemen reisde, zal je 
voor de VS een visum moeten aanvragen (die kost bedraagt 
momenteel 160 USD en is niet inbegrepen in de reissom).

09
REISVERZEKERING
Voor elke Davidsfonds Cultuurreis uit deze brochure (behalve 
uitdrukkelijk anders vermeld op de website van Davidsfonds 
Cultuurreizen) is een ruime reisverzekering inbegrepen die 
eigenlijk drie verzekeringen omvat: een annuleringsverzeke-
ring, een reisbijstandsverzekering en een bagageverzekering. 
De gedetailleerde polisvoorwaarden kan je raadplegen op 
www.cultuurreizen.be of in elk Omnia Travel reiskantoor 
(zie pag. 64).

10
OPSTAPPLAATSEN AUTOCARREIZEN
Davidsfonds Cultuurreizen verzekert je dat het vertrek en de 
terugkeer van een autocarreis in optimale omstandigheden ver-
lopen. We vermijden structurele files en een te vroeg vertrekuur 
en de chauffeurs respecteren de rij- en rusttijden. 

Voor de busreizen is er daarom meestal één vertrekplaats en 
één terugkeerplaats die voor iedereen centraal gelegen en vlot 
bereikbaar is met het openbaar vervoer (trein). Dat is, behalve 
uitdrukkelijk anders vermeld, de luchthaven van Zaventem.

11
VOORREISVERGADERING
Een degelijke reisvoorbereiding is belangrijk. Een voorreis- 
vergadering vindt vooral plaats bij verre bestemmingen en 
staat in dat geval vermeld bij de ‘Inbegrepen’-informatie van 
een reis op de website van Cultuurreizen. Je maakt er kennis 
met je medereizigers en reisleider, die het programma en de 
praktische afspraken overloopt en graag vragen beantwoordt. 

12
CRUISES
Door een te lage of te hoge waterstand, ongunstige weers-
omstandigheden of andere beslissingen van de kapitein kun-
nen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn. Enkele 
overnachtingen in een hotel of transfers en bezoeken met 
de autocar behoren op dat moment tot de mogelijkheden. 
Uiteraard stellen wij alles in het werk om het oorspronkelijke 
programma zo comfortabel mogelijk uit te voeren.

13
EEN KAMER DELEN
Als je alleen reist, betaal je een toeslag voor een 1-persoons-
kamer. Wil je dat vermijden en zie je er geen graten in om 
een kamer te delen met een andere alleenreizende? Laat ons 
dat dan weten! Wij brengen je – indien mogelijk – in con-
tact met een andere alleenreizende van hetzelfde geslacht. 
De beslissing om al dan niet een kamer te delen ligt dan 
bij jullie beiden. Maak je reservatie zoals je dat voor een 
gewone 1-persoonskamer zou doen, maar vermeld in het vak 
‘Eventuele opmerkingen’ dat je je kamer graag wil delen. Met 
een beetje geluk vermijd je zo de extra kost, al kan dat natuur-
lijk niet gegarandeerd worden. 

14
SAMEN MET
Voor de Cultuurreizen werkt Davidsfonds samen met Omnia 
Travel. Omnia Travel staat in voor de concrete organisatie: 
vervoer, verblijf, maaltijden, tickets, praktische afspraken, de 
verkoop, enz. en is ook juridisch en financieel verantwoordelijk.
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… in 2023 het volledige genoom van Ludwig van 
Beethoven werd ontrafeld?  
Genetische redenen voor zijn gehoorproblemen vond men 
niet, wel voor de leverproblemen waaraan hij op 56-jarige leef-
tijd stierf. Verwantschap met zijn Vlaamse naamgenoten wees 
de DNA-test niet uit, ook al stammen die op papier allemaal af 
van dezelfde voorvader in Kampenhout. Het DNA-onderzoek 
toonde wel aan dat in de stamreeks van Ludwig een koekoeks-
kind voorkwam, en dat opa Lodewijk uit Mechelen waarschijn-
lijk niet zijn biologische grootvader was.  

Benieuwd naar wat DNA ons leert  
over ons verleden? Bioloog en geneticus 
Maarten Larmuseau vertelt er dit najaar  
alles over in Ronse. Lees meer via de QR-code.

… nergens in de Bijbel staat dat Adam en Eva van  
een appel aten?  
In het Bijbelse verhaal over het eerste mensenpaar wordt 
alleen gezegd dat ze in een verboden vrucht beten.  
De appelboomtraditie vindt z’n oorsprong pas in de vijfde 
eeuw na Christus en is dus minstens duizend jaar jonger 
dan het verhaal over de paradijselijke tuin en zijn bewoners. 
Mogelijk gaat ze terug op het woordspel ‘malus’ (appel) en 
‘malum’ (kwaad). Naast de appel worden ook de vijg of de 
druif als de verboden vrucht aangewezen.

Het Oude Testament verder onder de loep 
nemen? Dat kan dit najaar met hoogleraar Hans 
Ausloos in Bilzen. Lees meer via de QR-code.

… onze huidige Europese Unie gebaseerd is op de 
Verdragen van Rome uit 1957?   
Die werden plechtig ondertekend in het Capitool… Of zo lijkt 
het toch. Eigenlijk zetten de leiders zonder het in de gaten te 
hebben hun handtekening onder een dik pak blanco bladen. 
Met de originele teksten ging van alles mis: ze kwamen te laat 
aan in Rome, de poetsdiensten gaven ze per vergissing mee 
met de vuilnisophaling, jobstudenten die werden ingescha-
keld voor de praktische voorbereidingen staakten...  
Daarom werd beslist om een stapel blanco bladen in te binden. 
Enkel het titelblad en de laatste pagina – waar de handteke-
ningen moesten komen – waren bedrukt.  Op de beelden van 
Italiaanse televisie is te zien hoe de leiders hun handtekening 
zetten, maar voor ze in het boek kunnen beginnen te bladeren, 
grist een logistieke medewerker het uit hun handen.

In december vertelt hoogleraar Hendrik Vos op 
basis van anekdotes hoe de Europese Unie na 
de Tweede Wereldoorlog ontstond en hoe ze 
uitgroeide tot de politieke machine die ze van-
daag is. Meer weten? Dat kan via de QR-code.
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VRAAG DAN JE  
DAVIDSFONDS-LIDKAART AAN!
Voor € 29 ben je met heel je gezin een jaar lang lid van 
Davidsfonds en geniet je van alle ledenvoordelen. Je ontvangt 
een korting van 10% op boeken uit onze webwinkel, een 
ledenprijs voor cursussen… en natuurlijk korting op jouw 
Davidsfonds Cultuurreis. 

De volgende kortingen gelden op reizen voor Davidsfonds-
leden:
• € 40 per gezinslid op reizen in Europa, vanaf drie dagen
• € 60 per gezinslid op reizen in de rest van de wereld (voor 

steden- en muziekreizen buiten Europa geldt 
een korting van € 40 i.p.v. € 60)

Praktisch
• Surf naar davidsfonds.be en klik bovenaan  

de pagina op ‘Word lid’. Vul het online 
formulier in, betaal gemakkelijk  
via thuisbankieren of overschrijving en je lidmaatschap is in 
orde! Bij de boeking van je reis duid je vervolgens aan dat je 
Davidsfonds-lid bent. 

• Is digitaal je ding niet? Neem contact op via  
lidmaatschap@davidsfonds.be of 016 31 06 00 (tijdens de 
kantooruren).

GRAAG  
KORTING  
OP JE 
CULTUURREIS?

LEER MEER
MET 
DAVIDSFONDS 
ACADEMIE

Davidsfonds Academie pakt elk 
semester uit met een veelzijdig en 
boeiend aanbod aan leeractiviteiten. 
Zette je de stap al? Of aarzel je nog? 
Deze verrassende weetjes prikkelen 
ongetwijfeld je nieuwsgierigheid!  

Cursussen op locatie, webinars, 
dagevenementen in Vlaanderen  
en Brussel… 
Je vindt het volledige aanbod op

DAVIDSFONDS.BE/ACADEMIE DE POSITIEVE KRACHT 
VAN SAMEN  
CULTUUR BELEVEN

Davidsfonds Cultuurreizen 
maakt deel uit van 
Davidsfonds, dat naast 
reizen ook heel wat cursus
sen, boeken en culturele 
evenementen aanbiedt in 
Vlaanderen en Brussel. 

 Davidsfonds gaat bewust op zoek naar  
wat verrast, verrijkt en verbindt. Dat doen we  
omdat we geloven in de positieve kracht van 
cultuur(beleving) als cement van onze gemeen-
schap. Met ons unieke aanbod en duizenden 
lokale activiteiten, nodigen we jong en oud uit 
om deel uit te maken van de grootste culturele 
familie van Vlaanderen.  

 Het team van Davidsfonds Cultuurreizen

2 0 2 4

WIST JE DAT…



Een Davidsfonds Cultuurreis boeken is een 
fluitje van een cent. Dat kan gewoon van 
bij je thuis per telefoon, via e-mail of op de 
website. Wil je toch graag even overleggen 
voor je een bepaalde reis boekt? Geen 
probleem, je bent welkom in een Omnia 
Travel reiskantoor.

PER TELEFOON 
016 24 38 38
Dit is het nummer van Omnia Travel waar je terechtkan 
voor informatie over Davidsfonds Cultuurreizen. Je kan ook 
meteen telefonisch jouw reis boeken. Omnia Travel is bereik-
baar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

VIA E-MAIL
cultuurreizen@omniatravel.be
Je kan ook vlot per e-mail een Davidsfonds Cultuurreis boe-
ken of informatie vragen. Vermeld wel altijd je contactgege-
vens en de reis in kwestie waarover je mailt (bestemming, 
reisleider en vertrekdatum). 

IN EEN REISKANTOOR VAN
Omnia Travel
Er zijn Omnia Travel reiskantoren in Antwerpen, Brussel, Gent 
en Leuven. Adressen en openingsuren vind je op  
www.omniatravel.be/reiskantoren.

OP DE WEBSITE
www.cultuurreizen.be
Op onze website vind je voor elke reis uitgebreide informatie. 
Via de zoekfunctie kan je een reis of reisleider zoeken. Op de 
pagina van een reis kan je die meteen online boeken.

Steeds op de hoogte blijven?
Schrijf je in op de nieuwsbrief van Davidsfonds Cultuurreizen 
op www.cultuurreizen.be/nl/nieuwsbrief. 

INFO 
& RESERVATIE




